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	Het nieuwe Millennium 
en de agenda van God

	Door David R. Hettema 

	 

	Onze God heeft in Zijn wonderbare schepping van de hemel en de aarde de mensheid van de middelen voorzien om tijden en seizoenen, dagen en jaren te bepalen. “En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren” (Gen.1:14).1 Dit wonderbaarlijke systeem van dagen en jaren is door de eeuwen heen nuttig geweest voor de mens door zonne- en maankalenders te maken. De maankalender, gebaseerd op de schijngestalten van de maan, gaat terug tot het begin van de geschiedenis. Deze bestaat uit 12 maanmaanden, met periodieke aanpassingen, en wordt nog steeds gebruikt in veel delen van de wereld.

	De kinderen Israëls gebruikten in Egypte de maankalender (net als hun voorvaderen Abraham, Isaak en Jakob), maar toen de tijd voor hun uittocht uit Egypte aanbrak en de nacht van Pesach plaatsvond, gaf God Israël een nieuwe betekenis en nieuwe data voor het berekenen van hun kalender. “En de HERE zeide tot Mozes en tot Aäron in het land Egypte: Deze maand zal u het begin der maanden zijn; zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn” (Ex.12:1-2). Er volgden nog meer instructies: “op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een (Pesach) stuk kleinvee nemen, familiesgewijs, een stuk kleinvee per gezin” (vers 3); “En gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand; dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israël het slachten in de avondschemering. Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel, aan die huizen” (verzen 6-7). Zo werd het huis voorbereid en gespaard voor de dood. Volgens de maankalender zou het die nacht volle maan zijn. Men kan zich alleen maar verbazen over de planning van God, die hen maanlicht gaf om de volgende nachten te reizen, waardoor de uittocht van waarschijnlijk twee miljoen mensen te voet, met al hun vee, mogelijk werd.

	Vele eeuwen later, ten tijde van de Romeinse overheersing in de bekende wereld, vertelt de geschiedenis ons dat Julius Caesar in 46 voor Christus een zonnekalender heeft uitgevaardigd die gebaseerd was op een jaar van 365 dagen. De namen van de maanden in de Juliaanse kalender worden nog steeds gebruikt in onze huidige kalender. Eeuwenlang bleef de Juliaanse kalender in gebruik en pas in 1582 verving paus Gregorius XIII deze door een herziene kalender van 365 dagen met elke 4 jaar één van 366 dagen (schrikkeljaar), dat elk jaar op 1 januari begint en op 31 december eindigt. De veranderingen hielden ook in dat veel van de religieuze ceremoniën en feestdagen van de Roomse kerk, die ons leven nog steeds beïnvloeden, werden vastgesteld. Deze kalender heet de Gregoriaanse kalender en wordt tegenwoordig waarschijnlijk het meest gebruikt voor internationale datumgrenzen, internationale handel en het bijhouden van gegevens. Het is dezelfde kalender die in je keuken hangt, waarop je agendapunten en afspraken staan.

	Als dit huidige jaar voorbij is, staat op deze kalenders het jaar 2000, wat werkelijk niets voorstelt, gewoon een nieuwjaarsdag, maar de nieuwsmedia brengen verhalen over hoe de millenniumkoorts op veel plaatsen de kop opsteekt. In één artikel stond dat zelfs in christelijke kringen individuen en gezinnen deze verandering heel serieus nemen. Twee mannen vertelden dat ze het afgelopen jaar voorraden hebben aangelegd: een generator op gas, een lamp op zonne-energie, emmers graan van zes liter, vaten water van 55 liter, conserven en extra kleding. Anderen vertelden over het graven van waterputten in hun achtertuin. Naast de interviews toonde een peiling aan dat onder mensen die de Bijbel letterlijk nemen, 40% gelooft dat het nieuwe millennium verbonden is met de wederkomst van Christus. Van hen die de Bijbel niet letterlijk nemen, zei slechts 18% dat. Deze studie is geschreven in april 1999 met de bedoeling om te laten zien dat het nieuwe millennium en de overgang van de ene eeuw naar de andere een door mensen gemaakte situatie is en dat onze God met Zijn plannen en doelen er niet bij betrokken is. Hij zal doorgaan met Zijn genade uit te storten in deze wereld, net zoals Hij bijna twee millennia lang heeft gedaan door mensen toe te staan hun eigen weg te gaan.

	Onze door mensen gemaakte kalenders, hoe nuttig ze ook zijn, hebben geen relatie met welke Bijbelse profetie of komende gebeurtenis dan ook. Op 31 december 1999 zal de aarde blijven draaien en om middernacht zal de Gregoriaanse kalender veranderen in 1 januari 2000.

	Een andere zaak die veel mensen zorgen baart, is het door mensen veroorzaakte millenniumprobleem dat mogelijk enkele geïsoleerde storingen in oudere computers zou kunnen veroorzaken. Deze problemen zijn door mensen gemaakt en zullen door mensen worden opgelost. De dagen en jaren van de tijd zullen blijven voortduren totdat de dag komt, die alleen God kent, waarop Hij zal ingrijpen in de omstandigheden van de mensen en Zijn heerschappij over deze wereld op zich zal nemen. God heeft zijn eigen agenda, die ons door voortdurende studie in de woorden die Hij gegeven heeft, veel inzicht kan geven over wat Hij gaat doen. Wanneer God ingrijpt, zullen de tijden en seizoenen van Zijn kalender grote zegen brengen in deze wereld, en elk individu en al het leven op deze aarde veranderen, maar het “wanneer” van die tijd is niet aan ons gegeven om te weten. Toch worden we door de Heer aangemoedigd om te bidden voor de komst van Zijn koninkrijk.

	 

	 

	Wat als eerste komt: Gods interventie 
en het Koninkrijk van God

	Dat tijdstip is alleen bekend bij onze God en Heiland, Christus Jezus

	 

	Gedurende veertig dagen na Zijn opstanding had Jezus Christus nauw contact met de gekozen apostelen en anderen van Zijn volgelingen, “aan wie Hij Zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft” (Hand.1:3). Let er op dat het onderwerp van hun gesprekken tijdens deze periode van veertig dagen “al wat het Koninkrijk Gods betreft” was. De apostelen stelden de Heer waarschijnlijk veel vragen en zochten naar meer details over hun toekomstige opdracht om op twaalf zetels van heerschappij te zitten om de (verzamelde) twaalf stammen van Israël te besturen. Ze begrepen dat het koninkrijk van God nabij was; de Heiland had de prijs voor de verlossing betaald met Zijn leven. De dood kon Hem niet vasthouden; Christus’ overwinning was compleet. Hij had net tegen hen gezegd: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde” (Matt.28:18). Het is geen wonder dat ze deze belangrijke vraag stelden op de dag dat Hij werd opgenomen: “Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël?” (Hand.1:6).

	Het herstel van het koningschap van Israël houdt in: God plaatst de rechtmatige koning op de troon van David, Israël bevrijd van de eeuwenlange gevangenschap en de overheersing door andere volken. Al deze goede dingen zijn een heel belangrijk onderdeel van Gods voorspelde plannen voor Israël en de volken van de wereld. Er wordt naar verwezen als “de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher” (Hand.3:21). Het verlangen en de verwachting van de apostelen was dat de regering van Christus nu in werking zou treden, maar het antwoord van de Heer op hun vraag was: “Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft” (Hand.1:7). Het zou goed zijn wanneer alle mensen vandaag zouden erkennen dat dit antwoord ook op hen van toepassing is. De datumvaststellers en de doemdenkers zijn mensen die slechts hun eigen verkeerde ideeën verkondigen. Het antwoord op de vraag van de apostelen wordt op andere plaatsen in de Schrift herhaald, zoals in Marcus 13:32: “Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen (indien niet) de Vader.” 

	De Statenvertaling levert hier een probleem op, omdat de Griekse woorden (ei mē, Strong 1508) is vertaald met ‘dan’2 in plaats van ‘indien niet’, zoals het wel correct is gedaan in Joh.15:22. 

	(De vertalers suggereerden dat de Vader en de Zoon twee aparte wezens zijn, maar de gecorrigeerde vertaling brengt de waarheid naar voren dat de Vader en de Zoon één zijn, dus wat de Vader weet, weet de Zoon ook).

	Hoewel het geheim van die dag of van die ure van Gods ingrijpen niet voor ons geopenbaard is, heeft God de mensen een immense hoeveelheid informatie gegeven over toekomstige gebeurtenissen en hoe en wanneer deze gebeurtenissen samenkomen. Hij heeft dit gedaan om de mensen bewust te laten worden van de heerlijke toekomst voor deze verloren aarde en de verlosten die er het aionische leven zullen genieten. Het Oude Testament is rijk aan beloften van God die vervuld zullen worden wanneer God over de aarde heerst. “Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden” (Rom.15:4). 

	Hoop is verwachting, een reden of rechtvaardiging om ergens naar uit te kijken. Er is een zeer belangrijke dag in Gods agenda die de hoop en verwachting van de huidige gelovige is. Deze dag wordt de epiphaneia genoemd, of het stralen van Jezus Christus, een woord dat het plotselinge licht en de kennis beschrijft die God aan het verstand en het bewustzijn van alle levende wezens zal opleggen. Dit is de dag waarop God de Koning van de aarde, Jezus Christus voor de hele wereld verheerlijkt. Dit licht maakt duidelijk wie Hij is en wat Hij is in Gods ogen. Die dag zal komen, het is het begin van Gods heerschappij. Nu mogen we uitzien naar “de zalige hoop en de verschijning (epiphaneia) der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus” (Tit.2:12-13).

	Deze epiphaneia wordt gelijkgesteld aan Zijn koninkrijk, wanneer Hij de levenden en de doden zal oordelen (de orde zal bepalen). De apostel Paulus schreef: “Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning (epiphaneia) als op zijn koningschap” (II Tim.4:1).

	Wanneer deze dag van de epiphaneia is aangebroken, zullen zij die bekend zijn met Gods Woord in staat zijn om de profetische gebeurtenissen na te gaan die een tijdsbestek hebben gekregen in Gods agenda, zoals de tijdsduur van de eerste fase van het koninkrijk: ongeveer 500 jaar met 7 jaar van de grote beproeving bij de voleinding en de glorieuze komst in macht van Jezus Christus. Zijn parousia (persoonlijke aanwezigheid) duurt 1000 jaar waarin satan gebonden is, buiten werking. Na de 1000 jaar wordt satan vrijgelaten en komt onmiddellijk in opstand met zijn volgelingen. Zij zullen worden verdelgd.

	Op dat moment is de laatste opstanding gepland, dat het oordeel voor de Grote Witte Troon (heeft betrekking op de zuiverheid en het rechtvaardige oordeel van de Rechter van heel de aarde) wordt genoemd. Het is hier dat allen die nog in hun graven zijn, hun opstanding zullen hebben om te staan in een oordeel op basis van hun werken.

	Daarna, de volgende periode in Gods agenda, komt wat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde wordt genoemd. Gods verlosten zullen daar zijn. Zult u onder hen zijn?
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Aantekeningen

		[←1]
	 Tenzij anders vermeld, zijn de citaten uit de NBG-vertaling van 1951.




	[←2]
	 ‘Alleen’ in NBG51 (vert.).




cover_image.jpg
@
229 Het nieuwe

»n Millennium en <

de agenda van
God






