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	Dit artikel wordt geschreven in een tijd waarin de volken van de aarde in rep en roer zijn. Ons eigen land is aangevallen door een vijand die onze vrede, onze huizen en het leven van onze families bedreigt. De Verenigde Staten zijn in oorlog met deze terroristen, en terecht, maar daarmee voegen we ons land toe aan een groeiend aantal landen op deze aarde dat momenteel betrokken is bij meer dan 120 actieve oorlogen over de hele wereld. Dezelfde angsten die ons bekruipen, worden op veel plaatsen op deze wereld gevoeld. Als mensen maken we ons grote zorgen om het leven en de veiligheid van onze dierbaren, en ons hart zou bezwijken aan angst, ware het niet dat de Heer de gelovigen de bemoedigende zekerheid heeft gegeven vanuit zijn Woord dat Hij zich volledig bewust is van wat er gebeurt en dat Hij onze toekomst beheerst. God heeft gesproken over de vele dingen waarop we ons moeten concentreren nu deze gevaarlijke tijden zich opnieuw voordoen. We hebben het voorrecht om te bidden en er wordt ons opgedragen om te bidden voor de komst van Gods Koninkrijk, om uit te zien naar de komende heerlijke verschijning van Jezus Christus. Die zal komen, maar we weten niet wanneer. We weten wel dat onze God de tijd heeft bepaald waarop de heerlijkheid van de Heer op aarde zal doorbreken. De Psalmdichter David gaf ons dit geïnspireerde gebed in zijn Woord, dat bepaalde omstandigheden op aarde zullen samenkomen wanneer Hij zijn stilzwijgen zal verbreken en in actie zal komen. De huidige situatie van geweld in de wereld lijkt dat patroon te volgen, waardoor ons hart zich afvraagt: zou dit het moment zijn waarop God vanuit zijn troon in de hemel moet ingrijpen: “Sta op, HERE, laat de sterveling niet zegepralen, laat de volken voor uw aanschijn gericht worden. Jaag hun schrik aan, HERE, zodat de volken erkennen, dat zij stervelingen zijn” (Ps.9:20-21).

	Het voortdurende bloedvergieten en de onrust onder de volken van de wereld lijken te passen bij Gods beschrijving in Psalm 46:7, “Volkeren woedden, koninkrijken wankelden, Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt.” Als God dit zou doen, zou dat een ingreep van God zijn, precies waar mensen om bidden als ze vragen dat “Gods wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.” Bedenk eens hoe het zou zijn als de hemelse heerschappij plotseling alle koninkrijken en volkeren van deze aarde zou overnemen. Op zijn woord zouden alle oorlogen ogenblikkelijk worden beëindigd. De eerbiedige en verlichte mensen van alle volken zullen zeggen: “Komt, aanschouwt de werken des HEREN, die verwoesting (verbazingwekkende dingen) op aarde aanricht, die oorlogen doet ophouden tot het einde der aarde, de boog verbreekt, de lans stukslaat, de strijdwagens met vuur verbrandt. Laat af en weet, dat Ik God ben; Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde” (Ps.46:9-11).

	Als we goed kijken naar de oorzaken achter ‘onze oorlog’ met de terroristen en degenen die ons willen vernietigen, zien we dat hun ijver om Amerikanen en Joden te doden rechtstreeks verband houdt met het langdurige conflict in Palestina. De grote vraag die beantwoord moet worden is: “Wie, of welke groep, de Joden of de Palestijnen (Islam), zal uiteindelijk Jeruzalem en de Tempelberg beheersen?” Enkele jaren geleden, toen president Carter van ons land heeft geprobeerd een vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen te sluiten, gaven beide partijen aan bereid te zijn deel te nemen aan de overeenkomst. Deze hield in dat beide partijen een aantal geplande stappen zouden zetten om hun geschillen bij te leggen. De laatste en definitieve stap was het vaststellen van een tijdstip waarop zij bijeen zouden komen om te onderhandelen over een bindende overeenkomst over welke van de partijen de exclusieve controle zou krijgen over Jeruzalem en de Tempelberg. De titel die voor de bijeenkomst was gekozen, luidde “De definitieve oplossing”. De oude verbittering laaide weer op en de bijeenkomst heeft nooit plaatsgevonden. 

	Gods aandacht is al lang gevestigd op de stad Jeruzalem. Hij spreekt vaak tot Jeruzalem via de profeet Jesaja: “Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig vóór Mij” (Jes.49:16). Dit is slechts een van de vele Schriftgedeelten waarin Jesaja geïnspireerd werd om de boodschappen van Yahweh aan Israël te schrijven alsof Hij profetisch tot de stad Jeruzalem (Sion) sprak. In deze teksten leren we over Gods grote liefde voor de stad waar Hij opnieuw zijn naam zal vestigen. God, en niet de mens, zal het volledige bezit en de controle over de stad Jeruzalem hebben wanneer Hij zijn rechtmatige gezag over de volken van de aarde op zich neemt. “Want de HERE heeft Sion verkoren, Hij heeft het Zich ter woning begeerd” (Ps.132:13). Tot op heden heeft Jeruzalem waarschijnlijk meer oorlogen meegemaakt dan welke andere stad op aarde ook, maar uiteindelijk zal het de gewenste vrede genieten. “Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des HEREN dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden” (Jes.40:2). 

	De Tempelberg in het oude Jeruzalem is dat ommuurde verhoogde platform waar ooit de Tempel van Salomo stond. Veel later was het de locatie van de prachtige tempel die door Herodes werd gebouwd en waar Jezus vaak heeft onderwezen. De tempel die door Salomo werd gebouwd, is door Babylon verwoest toen Juda in ballingschap ging. De tempel van Herodes werd in 70 n.Chr. volledig verwoest door Titus en zijn Romeinse legers. 

	De huidige orthodoxe Joden zetten geen voet op de heilige Tempelberg omdat zij geloven dat ergens onder het puin van de verwoestingen uit het verleden de heilige ark van het verbond en andere voorwerpen liggen die niet met voeten mogen worden getreden, heilige relikwieën uit de verwoeste tempels van Salomo en Herodes. 

	Op basis van enkele profetieën uit het Oude Testament en de leer van hun rabbijnen wachten veel religieuze Joden in het land op hun Messias. Ze beschrijven hem als een man, waarschijnlijk een geleerde rabbijn, die naar Jeruzalem zal komen om de beloften uit het Oude Testament voor de heerlijkheid van Israël te vervullen. Hij zal toezicht houden op de bouw van de nieuwe tempel, zoals beschreven in Ezechiël hoofdstuk 40. Op dit moment maakt een groep religieuze Joden in Jeruzalem (het Temple Institute in Jeruzalem) de voorwerpen voor de eredienst in de nieuwe tempel, zoals zilveren trompetten en gewaden voor de priesters, een gouden kroon voor de hogepriester en tal van andere voorwerpen waarvan zij verwachten dat ze deel zullen uitmaken van de toekomstige tempeldienst. Zij geloven dat wanneer hun Messias komt, zijn aanwezigheid in Jeruzalem een einde zal maken aan de discussie over de rechten op de Tempelberg en de stad Jeruzalem, dat in de Schrift vaak Sion wordt genoemd. 

	Wat deze oprechte mensen in Israël niet hebben, is de kennis dat Jezus Christus hun Messias is. De Here Jezus Christus is Yahweh. Hij is degene voor wie elke knie zich zal buigen, zoals God heeft gezegd in Jesaja 45:23 en Filippenzen 2:10. Hij is degene die Jeruzalem zal terugwinnen wanneer zijn regering op aarde is: “Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen, want het is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd is gekomen; want uw knechten hebben behagen in haar stenen, zij hebben deernis met haar puin. Dan zullen de volkeren de naam des HEREN vrezen, alle koningen der aarde uw heerlijkheid, wanneer de HERE Sion heeft gebouwd, en verschenen is in zijn heerlijkheid” (Ps.102:14-17).

	Het verschijnen in zijn heerlijkheid is de openbaring van Jezus Christus. Paulus zei tegen Timotheüs: “Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap” (II Tim.4:1). Zijn koningschap, Gods heerschappij op deze aarde, is de volgende stap in Gods plan voor deze onrustige aarde. Niet Harmagedon, zoals sommigen onderwijzen, niet een geheime opname vóór de verdrukking, zoals veel bijbelonderwijzers verkondigen (een mythische gebeurtenis die geen basis heeft in de Schrift). Wat nu volgt is een interventie van God door middel van Gods Geest (Joël 2:28), een stille invasie in de geest en het hart van alle levenden. Hij zal de wereld verlichten met de heerlijkheid van Jezus Christus. Dat is het begin van Gods heerschappij en de redding van de aarde. “Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de HERE bekeren; alle geslachten der volken zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht. Want het koninkrijk is des HEREN, Hij is heerser over de volken” (Ps.22:28-29).

	Een groot deel van de Palestijnen die zo fel tegen Israël gekant zijn, zijn ook afstammelingen van Abraham die Gods beloften van zegen voor hun naties en volkeren hebben ontvangen, zekere beloften die zullen worden vervuld wanneer God over de aarde regeert. Vergelijk Genesis 25 met Jesaja 60 en u zult zien dat alle nakomelingen van Abraham voor zegen zijn bestemd, maar niet in het land dat God aan Abraham, Isaak en Jakob heeft beloofd. Het beloofde land Israël zal zijn centrum van activiteit in Jeruzalem hebben. “Ik breng mijn gerechtigheid nabij, zij is niet ver, en mijn heil zal niet vertoeven; Ik geef in Sion heil, aan Israël mijn luister” (Jes,46:13). “Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. Volken zullen uw heil zien, alle koningen uw heerlijkheid…” (Jes.62:1-2).

	De vraag die nu gesteld zou kunnen worden is: “Als God zou besluiten om in te grijpen en deze oorlog te beëindigen, wat zou er dan gebeuren met de duizenden Palestijnen die geen deel zullen krijgen in het land dat aan Israël is beloofd?” Deze vraag lijkt te zijn voorzien in de Schrift, waar de Psalmdichter schrijft over Yahweh als Koning, de altijd stromende in zijn heerschappij: “De HERE is Koning, eeuwig en altoos. De volken zijn vergaan (ten onder gegaan) uit zijn land” (Ps.10:16). In Jesaja 49:16-17 spreekt God opnieuw over zijn liefde voor Jeruzalem, dat Hij voor Zichzelf en zijn volk heeft uitgekozen: “Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig vóór Mij. Uw zonen snellen toe, uw vernielers en uw verwoesters trekken van u weg.”

	 

	Noot van de redactie: Zie ook More Seed & Bread nummer 215, De Jeruzalem-factor in het Koninkrijk van God. Dit onderwerp is opnieuw aan de orde gesteld vanwege de huidige gebeurtenissen. Het is in een donkere en gevaarlijke tijd als deze dat God de wereld redt. Er kunnen nog meer gevaarlijke periodes volgen, maar wanneer Hij daadwerkelijk in actie komt om deze aarde te redden, zal dat de grootst mogelijke heerlijkheid brengen aan Jezus Christus, de Heiland der wereld. 
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