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God is licht

Door M.B. Hammond

Licht schijnt elke morgen vanuit het oosten en verdwijnt ‘s avonds weer aan de westelijke hemel — het ongelofelijke licht
van de zon die Hij heeft geschapen (Gen.1:3-5), die we vinden in het centrum van ons zonnestelsel. Dankzij moderne
wetenschap en onderzoek weten we nu meer over wat dit ‘licht’ precies is. Maar weten we eigenlijk wel veel over ‘Gods
licht’? Wat wordt bedoeld in het Evangelie van Johannes als we lezen: “In het Woord was leven en het leven was het licht
der mensen” (Joh.1:4).! En wat wordt er bedoeld in Jesaja 2:5 waar staat: “Huis van Jakob, komt, laten wij wandelen in het
licht des HEREN.”

De Schrift geeft ons in een ander vers een essentieel feit over God. “... God is licht en in Hem is in het geheel geen duister-
nis” (I Joh.1:5). Het woord licht, dat hier en in veel Schriftplaatsen voorkomt, lijkt zowel letterlijk als figuurlijk te worden
gebruikt. Wanneer het woord licht voorkomt in de Hebreeuwse poézie van het Oude Testament of in de gelijkenissen van
het Nieuwe Testament, kan dat een aanwijzing zijn dat het figuurlijk wordt gebruikt. Wanneer het voorkomt in een rechttoe
rechtaan verslag in de Schrift, is dat misschien een aanwijzing dat we eerst de letterlijke betekenis moeten zoeken en
daarna pas de mogelijke stijlfiguur moeten onderzoeken.

1 Citaten zijn, tenzij anders vermeld, uit de NBG-vertaling 1951.



In de wereld van de techniek wordt licht technisch gedefinieerd als golven (energiepakketjes) van straling in het zichtbare
bereik van het elektromagnetische spectrum (de infrarode en ultraviolette bereiken zijn aan de uiteinden inbegrepen,
hoewel deze onzichtbaar zijn voor het blote oog). Aangezien een groot deel van het hele kleurenspectrum wordt gebruikt
voor menselijke doeleinden met verschillende communicatie- en informatiesystemen, heeft God dergelijke beperkingen
niet en kan Hij alles heel duidelijk ‘zien’. Toen de beroemde wiskundige en natuurkundige Albert Einstein de relatie tussen
massa en energieomzetting (E = mc?) vaststelde, toonde dit duidelijk aan dat Gods scheppingswerk voortkwam uit zijn
eindeloze voorraad licht. Wanneer we kijken naar de massa's van het zonnestelsel en de sterren aan de hemel, beginnen
we de oneindige onmetelijkheid van Gods kracht in al zijn heerlijkheid te zien, begrepen in zijn ‘ontoegankelijke licht’
(I Tim.6:16).

Het woord duisternis daarentegen betekent meestal ‘afwezigheid van licht’. Maar figuurlijk gesproken, verwijst het vaak
naar de ‘de werken van het kwaad’ of zelfs ‘het rijk van de satan’. Duisternis, aangemerkt als het bereik buiten het zichtbare
spectrum en dat niet door het menselijk oog kan worden waargenomen, heeft ook een energieoverdracht en een dubbele
golf- en deeltjesnatuur. Het heeft zijn eigen kenmerk. Men kan het terugvinden op film met chemicalién (fosforescentie)
en bepaalde instrumenten.

Om de studie van licht te beginnen, moeten we licht en duisternis tegenover elkaar zetten, zoals dat in de Bijbel wordt
gedaan. Bij voorbeeld Psalm 139:11-12, “Zeide ik: Duisternis moge mij overvallen, dan is de nacht een licht om mij heen;
zelfs de duisternis verbergt niet voor U, maar de nacht licht als de dag, de duisternis is als het licht.” God stelt dus geen
grenzen aan het herkennen van en inzicht in zowel goed als kwaad. Een ander voorbeeld zien we in Prediker 2:13-14, waar
we lezen: “Wel ontwaarde ik, dat de wijsheid haar voordeel heeft boven het onverstand, zoals het licht zijn voordeel
heeft boven de duisternis: de wijze heeft ogen in zijn hoofd, maar de dwaas wandelt in de duisternis; maar ik bemerkte
ook, dat één lot hen allen treft.” De gedachte hier is dat, hoewel licht beter is dan duisternis, zowel goede als slechte
mensen de dood onder ogen moeten zien. Maar de verzachtende factor vandaag de dag is dat de Here Jezus Christus ‘het
licht van deze wereld’ is. In Johannes 8:12 bevestigt Christus dit met de woorden: “... Ik ben het licht der wereld; wie Mij
volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.” Hij schenkt ons leven door de
verlossing die voortkomt uit het geloof in de Heer Jezus Christus, zoals vastgelegd in Johannes 3:16.

Het Evangelie van Johannes begint met de woorden: “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het
Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding
geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de
duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen (kon het niet doven)” (Joh.1:1-5). De volgende verzen zeggen: “Er trad
een mens op, van God gezonden (Grieks: APOSTELLO), wiens naam was Johannes; deze kwam als getuige om van het licht
te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. Het
waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld” (Joh.1:6-9). God heeft alle mensen een aangebo-
ren kennis van een Opperwezen gegeven (zie More Seed & Bread, nr. 251, Gods geschenk van het geweten), maar omdat
ze niet weten hoe ze Hem kunnen vinden, hebben mensen veel vervangingen bedacht. Hoewel de menselijke wetenschap
niet kan definiéren wat het leven werkelijk is, vinden we in de Schrift dat het licht en de stimulerende gave van leven van
God mensen in staat stelt om te denken, te voelen en alle zintuigen te gebruiken die Hij ons heeft gegeven. Zoals hierboven
aangetoond, is licht ook de verlichting die God gelovigen schenkt om zijn rechtvaardige orde te kennen en te begrijpen.

Johannes 1:16-18 beschrijft het werk en functie van Christus met de woorden: “Immers uit zijn volheid hebben wij allen
ontvangen zelfs genade op genade; want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus
Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft
Hem doen kennen.” Het licht dat Jezus de mensen bracht, hield dus zowel genade als waarheid in, die beide deel uitmaken
van de figuurlijke aspecten die aan licht worden toegekend. In Matthelis 5:14-16 zegt Jezus tot zijn discipelen: “Gij zijt het
licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar
onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor
de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.” Het licht waaraan Christus
refereert, is de boodschap die zij alle Joden verkondigden over nieuw leven in Hem, met uitzicht op de opstanding. Deze
mannen brachten ook in de Handelingentijd deze boodschap aan de mensen.

Aan het begin van zijn bediening citeerde Jezus, terwijl Hij in Kafarnaiim was, uit de profeet Jesaja: “het volk, dat in duis-
ternis gezeten is, heeft een groot licht gezien, en voor hen, die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een
licht opgegaan” (Matt.4:16). Hier heeft duisternis betrekking op de Israélieten die in zondige afgoderij waren vervallen en
de rechtvaardigheid van Gods Wet waren kwijtgeraakt. Yahweh stond niet op de eerste plaats in hun gedachten of die van



hun leiders, met als schadelijk gevolg dat hun leiders meer bezig waren met het beschermen van hun eigen rijkdom en
macht dan met het onderwijzen over Hem. Het ‘grote licht’ dat kwam, was Jezus Christus en het Woord van God dat Hij
verkondigde. Bovenstaand vers zou ook kunnen verwijzen naar het feit dat de Koning van het komende Koninkrijk van God
daar was of voor hen op aarde begon te schijnen. De daadwerkelijke voortzetting/heerschappij van zijn toekomstige Ko-
ninkrijk vereist niet zijn persoonlijke aanwezigheid, ook al zou zijn licht opnieuw kunnen opgaan om de mensheid te ver-
lichten. Sommige uitspraken van Jesaja voorspellen dit, zoals Jesaja 40:5, “En de heerlijkheid (grote licht) des HEREN zal
zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des HEREN heeft het gesproken.” Twee andere
zijn: “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op” (Jes.60:1) en “Uw volk zal
geheel uit rechtvaardigen bestaan, voor altoos zullen zij het land bezitten: een scheut die lk geplant heb, een werk
mijner handen, tot mijn verheerlijking (Gods heerlijkheid op aarde)” (Jes.60:21). We kunnen hier zien dat licht of verlich-
ting fundamenteel is voor Gods werk. Synoniemen voor licht zijn verlichting, heerlijkheid, pracht, schittering, helderheid,
waarheid en genade.

In Efeziérs 3:9 zegt Paulus: “en in het licht te stellen [alle mensen te verlichten] (wat) de bediening van het geheimenis
(inhoudt), dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God...” In Efeziérs 3:2 (St.Vert.) had Paulus de mensen uit de
volken al gevraagd: “Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u.” Paulus’
doel hier, in navolging van Handelingen 28:28 (ongeveer 62 n.Chr.), was om de gelovigen te laten weten dat er een grote
verandering had plaatsgevonden in Gods werk met de mensheid. In de Handelingentijd hadden gelovigen de duidelijke
werken van de Heilige Geest om hun boodschap te bevestigen (I Cor.12:7). Nu was het “tot een volkomen einde gebracht
(Fil. 1:6) tot de dag van Christus Jezus (het Koninkrijk)”. Gelovigen, aangesproken als heiligen (Col.1:2), hadden de hoop
die het Woord van Waarheid was, het Evangelie (Col.1:5).

Na 62 n.Chr. waren er geen wonderen of door God aangestelde leraren meer, zoals we tegenwoordig zien in de huidige
genadetijd. Zelfs de latere opdrachten van Paulus waren beperkt tot de brieven die hij schreef. De gelovigen in Colosse
hadden zonder zijn aanwezigheid kennis genomen van de boodschap van het evangelie (Col.1:5). Die boodschap was het
Evangelie van Johannes, dat geschreven was “... opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon (uitdrukking) van God,
en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam” (Joh. 20:30-31). Zij werden verlicht door de woorden van de Schrift
en de goddelijke voortbrenging van de Heilige Geest, die in het verborgene plaatsvindt. In feite is elke gelovige vandaag de
dag gered door genade, namelijk doordat de Heilige Geest hem/haar het geloof heeft gegeven (Ef.2:8-10).

Paulus zelf was op weg naar Damascus getroffen door een verblindend licht, wat resulteerde in zijn roeping en bekering,
door een directe ‘blikseminslag’ van Jezus Christus. Hij was een “... uitverkoren werktuig om mijn (Christus') naam te bren-
gen voor heidenen (volken) en koningen en de kinderen Israéls” (Hand.9:15). Paulus zegt: “Want zo heeft ons de Here
geboden: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen (volken), opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde”
(Hand.13:47).

Paulus gebruikte het beeld van licht om uit te leggen hoe onze wandel in deze aioon vereist dat wij, die eens duisternis
waren “thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts” (Ef.5:8). Efeziérs 5:9-10 zegt: “want de vrucht des
lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid -, en toetst wat de Here welbehagelijk is.” Vers 13 zegt
over de werken der duisternis: “maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat
aan de dag komt is licht.” Wat ons wordt verteld is dat /icht datgene waarop het schijnt ook in licht verandert.

De zinsnede ‘God is licht’ houdt in dat Hij de bron van alle materie en energie in dit universum is, Hij in wie alle wijsheid
en gerechtigheid in deze schepping is. In de Psalmen wordt dit een aantal verzen bevestigd: “Gij toch doet mijn lamp
schijnen, de HERE, mijn God, doet mijn duisternis opklaren” (Ps.18:29); “Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien
wij het licht” (Ps.36:10); “Zijn bliksemen verlichten de wereld, de aarde ziet het en beeft” (Ps.97:4); “Het licht is voor de
rechtvaardige gezaaid, en vreugde voor de oprechten van hart” (Ps.97:11). Moge de lezer dat licht vinden en daarin wan-
delen.

Gepubliceerd in december 2005



