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	“Ik ben de weg en de waarheid en het leven” (Joh.14:6)1; alleen al deze eigenschappen identificeren Hem, onze Heer en Verlosser Jezus Christus, als de Bijbelse ‘Eerste Oorzaak’. 

	Een ‘oorzaak’ is ‘iemand of iets dat een effect of resultaat teweegbrengt’ en alle effecten moeten een ‘oorzaak’ hebben. De vraag naar het ontstaan van het universum en hoe de mensheid voor het eerst is ontstaan, is een vraag naar wie of wat de ‘eerste oorzaak’ was. Aangezien de ‘eerste oorzaak’ zelf niet ‘veroorzaakt’ kan zijn, blijven er vier basismogelijkheden over. Een ‘agnost’ is iemand die geen kennis heeft. Het Latijnse equivalent van ‘agnost’ is ‘ignoramus’, en een eerlijke waarheidszoeker zou niet onwetend willen blijven over deze belangrijke kwestie. 

	De vier mogelijkheden die mensen overwegen zijn: ‘Wij en alles om ons heen zijn het product van een intelligente ontwerper’; ‘We zijn allemaal uit het niets ontstaan en gaan nergens heen’; ‘We zijn allemaal eeuwig, net als onze Schepper’; of ‘Alles wat we om ons heen zien is slechts een illusie, in welk geval we helemaal niet bestaan’. 

	Aangezien al het leven zoals wij dat kennen voortkomt uit andere levensvormen en niet uit dode materie, is het idee dat alles uit het niets is ontstaan absurd. Alle eindige dingen hebben hun beperkingen en zijn daarom afhankelijk van iets dat hoger is dan zijzelf. We kunnen niet eeuwig bestaan naast onze Schepper, omdat wij, en alle dingen om ons heen, voortdurend in beweging zijn en voortdurend afbreken en sterven. En hoewel sommigen misschien geloven dat alles een illusie is en geen ‘oorzaak’ nodig heeft, roept dit de vragen op: “Wat heeft de illusie ‘veroorzaakt’?” En “Wie heeft deze illusie eigenlijk?” 

	De Bijbel identificeert God als de ‘eerste oorzaak’, Die in het begin de hemel en de aarde schiep (Gen.1:1). Het was God Die de eerste mens ‘veroorzaakte’ door hem uit het stof van de aarde te vormen, de levensadem in zijn neusgaten te blazen en hem tot een levende ziel te ‘veroorzaken’ (Gen.2:7). Het was ook God die een diepe slaap over Adam liet komen toen Hij de eerste vrouw schiep uit zijn zijde (Gen.2:21-22). Er wordt ons niet verteld wanneer God de aarde heeft geschapen, maar wel dat Hij de ‘oorzaak’ van die schepping was. 

	Dezelfde God heeft Zichzelf geopenbaard als de centrale figuur van de Bijbel in de persoon van de Here Jezus Christus. Psalm 40:8 zegt: “... Zie, ik kom; in de boekrol is over mij geschreven.” Zijn leven werd voorspeld in de oudtestamentische geschriften en de vervulling van deze profetieën is te vinden in het Nieuwe Testament (Hand.10:43). Er werd geprofeteerd dat de Heer onder de volgende voorwaarden geboren zou worden: 

	
		Uit een maagd (Jes.7:14; Luc.1:27); 

		In Bethlehem (Micha 5:2; Luc.2:4); 

		Van de stam van Juda (Gen.49:10; Matt.1:2); 

		In een tijd waarin het volk Israël door een vreemde macht wordt onderdrukt (Dan.11:20; Luc.2:1); 

		Toen baby’s werden vermoord (Jer.31:15; Matt.2:16-18). 



	Andere profetieën over onze Heer gaan over de volgende omstandigheden: 

	
		Hij werd voor korte tijd naar Egypte gebracht om aan de kindermoord te ontkomen (Hos.11:1; Matt.2:15); 

		Hij werd na zijn verblijf in Egypte teruggebracht naar Israël en groeide op tot een echtvaardige Spruit in Nazareth (Jer.23:5; Luc.2:51); 

		Hij zou plotseling naar zijn tempel in Jeruzalem komen (Mal.3:1); 



	
		Hij zal daar in de toekomst terugkeren (Zach.8:3). 



	Daarnaast voorspelden profetieën dat Hij: 

	
		Zou uitgaan om zijn volk te redden (Hab.3:13); 

		Jeruzalem zou binnenrijden op een ezel (Zach.9:9; Matt.21:1-5); 

		Verraden zou worden door iemand die Hem nabij stond (Ps.41:10; Joh.13:18); 

		Doorboord zou worden (Zach.12:10); 

		Zou lijden en sterven als het volmaakte Paschalam voor onze zonden (Jes.53:1-12); 

		Drie dagen en drie nachten in de toestand van de dood zou blijven (Jona 1:17; Matt.12:40); 

		Zou worden opgewekt uit de dood (Ps.16:10); 



	
		Zou opvaren naar de hemel en gaven geven aan de mensen (Ps.68:19; Luc.24:51; Ef.4:8). 



	Alleen God kon al deze gebeurtenissen hebben ‘veroorzaakt’. 

	Gods karakter komt ook op bepaalde gebieden tot uiting in zijn Naam, zoals ‘Yahweh Jireh’, wat ‘God/ Yahweh zal voorzien’ betekent, of ‘Yahweh Shalom’, wat ‘God/Yahweh is vrede’ betekent (Richt.6:24). Er zijn ook verschillende archeologische vondsten die in overeenstemming zijn met de leer van het Nieuwe Testament. Zo zijn er bijvoorbeeld inscripties op graven van joodse christenen uit de 1e eeuw met de toewijding aan ‘Jezus Christus, de Verlosser’ en soortgelijke aanduidingen gevonden in de omgeving van Jeruzalem. In 1945 vond de joodse archeoloog Eleazar Sukenik verschillende ossuaria met deze opschriften samen met munten die in 41 n.Chr. waren geslagen. Sukenik ontdekte ook een graf met de naam “Saffira”, een zeer ongebruikelijke vrouwelijke naam die in die tijd niet voorkwam in de joodse literatuur, behalve in het boek Handelingen. Zij wordt beschouwd als de “Saffira” uit Handelingen 5:1. 

	In 1961 werd in Caesarea door de Italiaanse archeoloog Antonio Trova een inscriptie gevonden met de naam ‘Pontius Pilatus’, waaruit blijkt dat hij ten tijde van Christus prefect van Judea was. In 1992 werd net ten zuiden van Jeruzalem het graf van de hogepriester Kajafas ontdekt. Volgens het Nieuwe Testament was hij hogepriester ten tijde van de Heer (Lucas 3:2). 

	Deze en andere archeologische vondsten bevestigen de authenticiteit van het Nieuwe Testament. Een ander punt dat bijdraagt aan de geloofwaardigheid van de opstanding van de Heer, is het feit dat veel van zijn volgelingen aanvankelijk het idee van de opstanding van Christus verwierpen. Toen de vrouwen voor het eerst bij het lege graf van Christus aankwamen, dachten ze dat iemand het lichaam had gestolen (Joh.20:2); de apostelen geloofden het aanvankelijk niet en dachten dat het een verzinsel was (Luc.24:11). Thomas, de laatste van de apostelen die geloofde, deed dat pas nadat de Heer aan hem was verschenen (Joh.20:26-27). 

	Zelfs Paulus, die de grootste apostel van allemaal werd, was aanvankelijk tegen het nieuwe geloof en vervolgde zelfs de eerste gelovigen, waarbij hij instemde met de dood van Stefanus, de eerste christelijke martelaar (Hand.8:1-2). Wat had ervoor gezorgd dat al deze mensen zo’n dramatische verandering van hart ondergingen? Het antwoord is: hun individuele ontmoetingen met de opgestane Christus zelf, die de Bijbelse ‘eerste oorzaak’ is. 

	Het centrale thema van de Bijbel is de leer van het Koninkrijk van God op aarde, dat zal worden vervuld zodra God zijn voornemen en doel in zijn huidige programma, genaamd ‘de bedeling der genade’ (Ef.3:2, St.Vert.), heeft voltooid. Dit koninkrijk werd in veel profetieën in het Oude Testament aangekondigd, waaronder de volgende: 

	
		“… alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen, alle heidenen zullen hem dienen” (Ps.72:11, St.Vert.); 

		“Gij de volken zult richten in rechtmatigheid; en de natiën op de aarde die zult Gij leiden” (Ps.67:4, St.Vert.); 

		“En de heerlijkheid des HEREN zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien” (Jes.40:5); 

		Hij zal de arm van de goddelozen verbreken (Ps.10:15); 

		“De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten” (Ps.37:11, St.Vert.; Matt.5:5); 

		“Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken” (Jes. 11:9); 

		“Zie, de dagen komen… dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal… want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen…” (Jer.31:31-34); 

		Hij zal ervoor zorgen dat de volken vrede hebben (Jes.2:4) en dat zij voorspoedig zijn en in goede gezondheid zouden verkeren (Jes.33:24). 



	In het Nieuwe Testament kwam de Heer om het Koninkrijk van God te verkondigen (Marc.1:14) en gaf Hij ook de Twaalf de opdracht om dit te verkondigen (Matt.10:7). Het stond ook centraal in de leer van de apostel Paulus (I Thess.2:12). Het Koninkrijk van God, of zijn toekomstige heerschappij op aarde, was ook het onderwerp van veel van de gelijkenissen van de Heer, waaronder die van ‘het mosterdzaadje’ (Matt.13:31-32); ‘de kostbare parel’ (Matt.13:45-46); en ‘het zaad dat in het verborgene groeit’ (Marc.4:26-29; zie Seed & Bread SB027, Het Koninkrijk van God).2 

	Aangezien het waar is dat in Bijbelse tijden alleen het volk Israël de Wet en de Profeten had, en de bediening van de Heer beperkt was tot de verloren schapen van het huis Israëls. En dit ook gold voor zijn discipelen (Matt.10:5-6), zouden sommigen hieruit kunnen concluderen dat alle andere volkeren niets anders waren dan een stel verachtelijke barbaarse heidenen, zonder enig besef van goed en kwaad, maar niets is minder waar.

	De geschiedenis vertelt over mannen van grote deugdzaamheid die onder de volken leefden; Cornelius (Handelingen 10) was daar een voorbeeld van. Zelfs buiten de Bijbel, in het Verre Oosten, rond de tijd van de profeet Jeremia, leefden mensen als Boeddha, Confucius en Lao Tzu (de grondlegger van het taoïsme). Deze mannen waren in wezen morele, ethische leraren. Er werd gezegd dat zij ‘de weg’ onderwezen, maar zij beweerden nooit ‘de weg’ te zijn. Er werd gezegd dat zij ‘de waarheid’ onderwezen, maar zij beweerden nooit ‘de waarheid’ te zijn. Er werd gezegd dat zij ‘verlicht’ waren, maar zij beweerden nooit ‘het licht’ te zijn. 

	Onze Heer beweerde alle drie deze dingen (Johannes 14:6): ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij beweerde zelfs ‘het leven’ zelf te zijn en kan niet van deze eigenschappen worden gescheiden. Hij is “de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde” (Openb.22:13), de enige Middelaar tussen God en de mensen (I Tim.2:5). Alleen deze eigenschappen identificeren Hem, onze Heer en Verlosser Jezus Christus, als de Bijbelse ‘Eerste Oorzaak’. 

	 

	 

	 

	Gepubliceerd in december 2007 

	
Aantekeningen

		[←1]
	 Citaten zijn, tenzij anders vermeld, uit de Nieuwe Vertaling 1951 van het NBG.




	[←2]
	 Zie https://lachairoi.org/sandb/all 
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