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	Gods wil voor ons leven

	 

	 

	door Robert Juneau

	 

	 

	“Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God” (I Joh.4:7).1 Gods wil voor ons leven vandaag wordt beschouwd als wat God wil dat we doen, maar het is belangrijker om te weten wat God wil dat we zijn. Het woord ‘geboren’, het Griekse woord gennaō in deze tekst, betekent ‘voortgebracht’. We kunnen alleen iets zijn dat God behaagt als we iets worden dat God heeft voortgebracht. 

	Ik heb een groot deel van mijn christelijke leven geworsteld met het vinden van Gods wil. Vertrouwde christelijke leiders hadden mij verteld dat het mijn plicht was om ‘de wil van God voor mijn leven’ na te streven. Voor mij betekende het dat ik voortdurend Gods wil moest zoeken voor elke beslissing en elke stap die ik nam. Er werd mij verteld dat God deuren zou openen en sluiten om mij richting te geven en zo Gods wil voor mij als individu te bevestigen. Toen ik tot de Bijbelse waarheid over dit onderwerp kwam, merkte ik dat mijn worsteling verdwenen was. Ik was bevrijd van mijn gijzelnemers, nadat ik zoveel jaren gegijzeld was geweest door deze leerstelling. Wat is dan de sleutel die de deur van de gevangenis opende en mij in staat heeft gesteld om het licht en de frisse lucht van de vrijheid die we in Christus hebben binnen te gaan? Die sleutel ligt in het begrijpen van theologie van de bedelingen, het juist verdelen van het Woord der Waarheid en het begrijpen van het huidige doel van God in deze bedeling van genade. Met dit begrip zijn we toegerust om Bijbelse onderwerpen te begrijpen, waaronder hoe we de wil van God voor ons leven kunnen vinden. 

	Wat wil God dat ik doe terwijl ik op deze aarde rondloop? Naar welke school moet ik gaan, welke baan moet ik nemen, welke auto moet ik kopen, naar welke kerk moet ik gaan, met welke vrouw of man moet ik uitgaan, wat moet ik eten, welke vrienden moet ik hebben? Dit zijn beslissingen die we misschien aan God willen overlaten als we niet begrijpen wat God vandaag de dag doet. Hoewel ik het bewonderenswaardig vind dat we willen dat God deel uitmaakt van elke beslissing en elke stap die we zetten, en het blijk geeft van een bereidheid om ons te onderwerpen aan Gods wil voor ons, moeten we onszelf eerlijk afvragen: “Waar komt de verwachting vandaan dat dit soort leiding van God voor ons beschikbaar is?” Heeft God beloofd dat Hij ons zijn wensen aangaande elk detail van ons leven zal openbaren? 

	“Broeders, de begeerte mijns harten en mijn gebed over hun behoud gaan tot God uit. Want ik getuig van hen, dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand. Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen” (Rom.10:1-3, accenten van de auteur). Hoewel dit vers over gerechtigheid gaat, laat het zien dat mensen een ijver voor God hebben die zonder verstand is. Ware onderwerping aan God moet gebaseerd zijn op de kennis van Gods waarheid die in het Woord van God te vinden is. 

	Het feit dat we in de Schrift geen specifieke, persoonlijke wil voor ons leven kunnen vinden, zou de kwestie moeten beslechten en ons ervan moeten weerhouden om voor elk detail van ons bestaan Gods goedkeuring te zoeken, maar in plaats daarvan heeft het mensen op het idee gebracht dat die goedkeuring elders moet worden gevonden. De geschiedenis van het christelijk denken staat bol van pogingen om Gods wil te vinden en houdt verband met veel van de niet-Bijbelse leerstellingen die in het christendom gangbaar zijn. Mensen claimen tegenwoordig buiten-Bijbelse openbaringen van God door middel van zaken als christelijke mystiek, pauselijke bullen, het spreken in tongen, woorden van kennis, ernstig gebed en de beweringen van zogenaamde profeten. Het zoeken naar de wil van God met betrekking tot een specifiek detail van ons individuele leven is niet anders dan het zoeken naar een openbaring van God buiten de Schrift, en resulteert in het accepteren van menselijke opvattingen in plaats van Gods gedachten. Wanneer we buiten het Woord van God naar Gods wil zoeken, zoeken we naar onze eigen wil, omdat we er onszelf van hebben overtuigd dat dit inderdaad Gods wil is. We stellen ons open voor bijgeloof wanneer we ervoor kiezen ons leven te leiden op basis van toevalligheden, gelukkige omstandigheden en zogenaamde open en gesloten deuren. 

	Als we Gods wil voor de specifieke details van ons individuele leven niet kunnen vinden in Gods Woord en we Gods specifieke wil niet kunnen vinden buiten Gods Woord, waar moeten we die dan vinden? Laat God ons dan doelloos ronddwalen? Geeft God ons niet wat we nodig hebben om de weg te bewandelen die Hij ons heeft opgedragen te bewandelen? Hoe geeft God ons de antwoorden, de leiding en de richting die we nodig hebben wanneer we op een kruispunt in ons leven komen? 

	De oplossing voor dit dilemma is niet erg populair binnen het christendom, omdat ze niet inspeelt op de emotionele kant van de mens, maar op de intellectuele. Wat we nodig hebben, is niet de specifieke wil van God voor elke beslissing die we nemen. Wat we nodig hebben, is de kennis en wijsheid van God; daar vinden we de richting die we van God zoeken. Soms slagen we er niet in dit uit te voeren, maar als we de kennis en wijsheid van God bezitten, hebben we alles wat we nodig hebben om betere beslissingen in ons leven te nemen. Naarmate de keuzes die we maken meer en meer in overeenstemming zijn met de kennis en wijsheid van God, zullen we steeds meer in staat zijn om God te behagen met ons leven en de vrucht van de Geest voortbrengen waarover in Galaten 5:22 wordt gesproken: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

	Het is altijd Gods wil geweest dat de mensheid kennis van God zou hebben en in de komende eeuwen zal dit niet veranderen. Het zoeken naar kennis van de Heer is het belangrijkste wat mensen kunnen nastreven. 

	“Waakt op rechtvaardiglijk, en zondigt niet. Want sommigen hebben de kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte” (I Cor.15:34, St.Vert.). Paulus schaamde zich voor sommigen in de ekklēsia van Corinthe die de kennis van God niet hadden. 

	“Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken” (Jes.1:9).

	Welke middelen heeft God ons gegeven om kennis van Hem te verwerven? God heeft Zich altijd geopenbaard door de zichtbare schepping (Rom.1:20), maar dit is een beperkte kennis. God heeft veel, veel meer van Zichzelf geopenbaard. De geschiedenis van Gods omgang met Israël in het Oude Testament laat zien dat deze kennis tot stand kwam door profeten en het leiderschap (‎qāhāl) van het jodendom. Tijdens de periode van de Evangeliën en de Handelingen bleef de kennis van God op bovennatuurlijke wijze stromen door profeten, apostelen en de gemeente (ekklēsia) van God, en dit alles werd duidelijk bevestigd door tekenen en wonderen. 

	Vandaag de dag is het Woord van God echter de enige plaats waar we naar God kunnen luisteren. “Zo zegt de HERE: De wijze roeme niet op zijn wijsheid, en de sterke roeme niet op zijn kracht, de rijke roeme niet op zijn rijkdom, maar wie roemen wil, roeme hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent, dat Ik de HERE ben, die goedertierenheid, recht en gerechtigheid op aarde doe; want daarin heb Ik behagen, luidt het woord des HEREN” (Jer.9:23-24). God begrijpen en kennen is het enige waarin God wil dat wij roemen. 

	“Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen; zelf zijt gij niet binnengegaan en hen, die trachtten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden” (Luc.11:52). Deze wetgeleerden maakten deel uit van de heersende klasse in Israël en zij hadden gefaald in de ogen van God. Jezus berispte hen omdat zij niet alleen zelf geen kennis van God hadden verworven, maar ook anderen hadden tegengehouden die dat wel probeerden te doen. 

	“… opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen” (Ef.1:17). Paulus bidt voor ons dat God ons zijn wijsheid en kennis wil geven. 

	“… totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus” (Ef.4:13). Op een dag zal onze kennis van Christus resulteren in volmaakte volwassenheid, wat zal leiden tot de volheid van Christus. 

	“… daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper” (Col.3:9-10). We worden pas een nieuwe mens in Christus als we vernieuwd worden in kennis. 

	“… die (God) wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen” (I Tim.2:4). Er is veel kennis van de waarheid te vergaren nadat we voor het eerst tot de Heer zijn gekomen. 

	“En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene” (Rom.12:2). Dit vers verbindt de vernieuwing van het denken (kennis van God) met de volmaakte wil van God. De vernieuwing van ons denken kan alleen worden bereikt door Gods Woord te bestuderen. Dan kunnen we die welgevallige en volmaakte wil van God erkennen (aantonen). Wilt u in de wil van God wandelen? Verwerf dan kennis van God. 

	“Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God” (Col.1:9-10). Deze verzen verbinden de kennis en wijsheid van God met de wil van God. Deze worden vervolgens verbonden met de wandel die de Heer waardig is.

	Als we het Woord van God bestuderen, moeten we onderscheid maken tussen hoe God in het verleden zijn kennis en zijn wil onder de mensheid ‘bekendmaakte’ en hoe Hij dat vandaag de dag doet. Daarom is het zo belangrijk om het dispensationalistische karakter van de Schrift en Gods bedoelingen vandaag de dag in de genadetijd te begrijpen. 

	Wat is Gods wil voor mijn leven? Wat is Gods wil voor uw leven? Het is voor ons allemaal hetzelfde: geboren worden (voortgebracht worden) uit God en Hem kennen! Vandaag de dag wil God in ons de kennis en wijsheid van Zichzelf voortbrengen en dit moet door zijn Woord gebeuren. Naarmate we door zijn Woord meer en meer over God leren, streven we naar het doel om de kennis van God te bezitten, waardoor we dichter bij de wijsheid van God komen die ons de richting geeft die we nodig hebben om goede beslissingen te nemen in onze wandel met de Heer. Hoewel we dit vandaag misschien nooit zullen volbrengen, is dit de goede en volmaakte wil van God en van Romeinen 12, die in ons leven tot uiting komt. 
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Aantekeningen

		[←1]
	 Citaten zijn uit de Nieuwe Vertaling 1951 van het NBG, tenzij anders vermeld.
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