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In de Bijbelse geschiedenis lezen we over een grote monarch die door God werd opgedragen om de
Joden terug te brengen naar Jeruzalem in Juda, om de fundamenten van de tempel te herbouwen en
om terug te keren naar een leven onder Gods wet.

Kores de Grote werd in 538 v.Chr. monarch van het Perzische Rijk. Halley's Bible Handbook, 24e editie,
vermeldt dat Kores de Grote van 538 tot 529 v.Chr. over Perzié regeerde. Hij veroverde Griekenland,
Assyrié en Egypte en vormde zo het Perzische Rijk. Het Perzische Rijk werd groter dan enig ander rijk
daarvoor. Een van de eerste daden van Kores was de goedkeuring en financiering van de terugkeer van
de Hebreeén naar hun eigen land en Jeruzalem. Kores wilde hen niet als slaven, maar als een zelfbe-
sturend volk dat schatting betaalde (ongeveer 537 v.Chr.). Deze bijzondere vriendelijkheid jegens Israél
kan een aanwijzing zijn waarom God Kores in Jesaja 45:1 als zijn gezalfde heeft geéerd. Jeremia had
voorspeld dat er 70 jaar ballingschap zou zijn (Jer.25:11) voordat Gods volk naar het land zou terugke-
ren. De profeet Daniél behoorde tot de eerste groep die naar Babylon werd verbannen (Dan.1:1-3,
606 v.Chr.). Ongeveer 40.000 Joden keerden terug naar Juda na de afkondiging van Kores (Ezra 1:2-6,
536 v.Chr.) en de fundering van de tempel werd gelegd, maar de tempel werd pas in 516 v.Chr. voltooid
(70 jaar na de verwoesting van de tempel van Salomo door Nebukadnessar in 587 v.Chr.). De Joden
werden gehinderd door buurlanden die zich tegen de wederopbouw verzetten en hen intimideerden.
Het werk werd stilgelegd tot het tweede jaar van Darius | (521-485 v.Chr.), koning van Perzié, die een
kopie van de afkondiging van Kores vond. De profeten Haggai en Zacharia werden (in 520 v.Chr.) door
God gezonden om de tempel te voltooien en in te wijden voor de aanbidding van de levende God. In
de Bijbel wordt veel gezegd over Gods verlangen om daar onder zijn volk te wonen. Gods liefde voor
Kores was duidelijk. Toen hij grote en kleine landen veroverde, plaatste hij mensen die bekwaam wa-
ren om te regeren en die loyaal aan hem waren uit dat land in gezaghebbende posities. Later gaf de



Heer Jesaja inzicht in hoe deze vreemdeling, Kores, in het toekomstige koninkrijk van God zal helpen
door de orde te handhaven en andere volken naar nieuwe plaatsen te verhuizen, zodat de Hebreeén
het grote stuk land zullen krijgen dat God hen wil geven (zie Ezechiél 48).

Het verhaal over het toekomstige werk van Kores beschrijft hoe God de orde handhaaft terwijl Hij de
Israélieten leert hoe zij Hem zullen vertegenwoordigen in het premillenniale Koninkrijk. Vandaag de
dag haten alle buurlanden van Israél hem en willen ze hem vernietigen. Als het Koninkrijk vandaag zou
komen, zou dat waarschijnlijk leiden tot grote uitbarstingen van geweld, omdat grote aantallen men-
sen zouden moeten worden verwijderd en over de hele wereld zouden moeten worden verplaatst. Als
we zien hoe Kores in de toekomst als Gods gezalfde zal werken, beseffen we wat een enorme taak dat
eigenlijk is.

De opstanding en terugkeer van de Israélieten naar Jeruzalem zullen plaatsvinden in het toekomstige
Koninkrijk. Ze zullen worden opgeleid tot een volk van priesters. Ze zullen elkaar ontmoeten in de
woestijn. Ze zullen in hun juiste afstamming worden geplaatst door de profeet Elia, die verantwoorde-
lijk zal zijn voor deze onderneming (Maleachi 4:56). Hij zal ook de verschillende stammen op hun juiste
plaats zetten. (Lees ook MSS12-De toekomstige, grotere uittocht, door David R. Hettema. Zie
https://lachairoi.org/specialstudies MSS12-De toekomstige, grotere uittocht.)

In Jesaja 44:28 zegt de Heer in een reeks verzen waarin Hij de krachten van God beschrijft: “die tot
Kores zeg: Mijn herder, hij zal al mijn welbehagen volvoeren”! En Hij zegt over Jeruzalem: “Het worde
herbouwd” en over de tempel hij “worde gegrondvest.” Een dergelijke belofte is in Jesaja 45 nader
uitgewerkt, en de Joden (waaronder misschien ook Daniél) gebruikten deze woorden van Jesaja, ge-
schreven in 712 v.Chr., om Kores de Grote in 536 v.Chr. ervan te overtuigen dat God zijn verovering
van Babylon en andere landen had voorspeld. Woorden als deze in Jesaja 45:1-6 hadden een grote
uitwerking op Kores. “Zo zegt de HERE tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand Ik gevat heb
om volken vé6r hem neer te werpen: de lendenen van koningen ontgord Ik; om deuren véoér hem te
openen, geen poorten blijven gesloten. Ik zelf zal véér u uitgaan en de oneffenheden effenen; kope-
ren deuren zal Ik verbreken en ijzeren grendels verbrijzelen. En Ik zal u geven de schatten der duis-
ternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen, opdat gij weet, dat Ik, de HERE, het ben, die u bij
uw naam riep, de God van Israél. Ter wille van mijn knecht Jakob en van Israél, mijn uitverkorene,
riep Ik u bij uw naam, gaf u een erenaam, hoewel gij Mij niet kendet. Ik ben de HERE en er is geen
ander; buiten Mij is er geen God. lk gordde u, hoewel gij Mij niet kendet, opdat men het wete waar
de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niemand is; Ik ben de HERE, en er is geen
ander.” De Schriften gaven de koning van Perzié de motivatie om de tot slaaf gemaakte Joden vrijheid
te geven om naar Jeruzalem terug te keren.

De voorspelling uit de Schrift dat Kores de tempel opnieuw zou bouwen, zou hem kunnen hebben
overtuigd om deze te herbouwen. De afkondiging van Kores, koning van Perzié, luidde: “alle konink-
rijken der aarde heeft de HERE, de God des hemels, mij gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem
een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort - zijn
God zij met hem, hij trekke op naar Jeruzalem, in Juda, en bouwe het huis van de HERE, de God van
Israél, dat is de God, die in Jeruzalem woont. En ieder die overgebleven is, van welke plaats ook,
waar hij als vreemdeling vertoeft, die moeten zijn plaatsgenoten ondersteunen met zilver en goud,
met have en vee, behalve de vrijwillige gave voor het huis van de God, die in Jeruzalem woont.”
(Ezra 1:2-4).

De Joden keerden terug naar Jeruzalem, zoals beschreven door de historicus Ezra, en ze legden de
fundering voordat hun bouw werd tegengehouden door buurlanden. De volgende Perzische koning,
Cambyses (529-522 v.Chr.), stond niet zo open voor Gods wil. Het zou bijna tien jaar duren voordat de
daarop volgende koning, Darius | (521-485 v.Chr.), de archieven raadpleegde en de afkondiging van
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Kores vond. Hij gaf vervolgens de Joden, die op aandringen van hun profeten Haggai en Zacharia al
waren begonnen met de wederopbouw, de volmacht.

Dit was een vervulling van de profetie in Jesaja, maar niet de definitieve vervulling, omdat het een
dubbele profetie lijkt te zijn. Te veel omstandigheden in de profetie in Jesaja 45 waren niet vervuld, en
het lijkt erop dat de echte vervulling van Jesaja's profetie gepland staat voor het premillenniale Ko-
ninkrijk van God.

De daad van Kores om de Joden terug te laten keren naar Juda wordt beschreven in het boek Ezra en
er zijn geen aanwijzingen dat hiermee destijds werd voldaan aan de omstandigheden die door Jesaja
waren beschreven, in navolging van Gods uitspraken. In de toekomst werkt de Heer samen met Kores
om de volken naar de plaats te brengen waar zij in vrede met elkaar zullen leven. De mensen zijn in de
war gebracht door de verandering van bedeling aan het begin van het Koninkrijk, maar God maakt zijn
verlangen duidelijk. God geeft Kores vervolgens het onderricht: “En lk zal u geven de schatten der
duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen, opdat gij weet, dat Ik, de HERE, het ben, die u
bij uw naam riep, de God van Israél.” God verzekert Kores dat hij erin zal slagen de schatten en ver-
borgen rijkdommen van de wereld bijeen te brengen om de bouw van de tempel te financieren, net
zoals Jesaja 60:5 zegt dat “het vermogen der volken tot u zal komen.” De Heer zegt vervolgens: “Ter
wille van mijn knecht Jakob en van Israél, mijn uitverkorene, riep lk u bij uw naam, gaf u een ere-
naam, hoewel gij Mij niet kendet.” Uit de geciteerde verzen blijkt duidelijk dat de Heer Kores zal ge-
bruiken om de huidige bewoners te verwijderen, zijn land te beschermen en te beginnen de stad Jeru-
zalem te bouwen voordat de Joden zich in Israél vestigen. Jesaja 60:10-12 zegt: “Vreemdelingen zullen
uw muren herbouwen en hun koningen zullen u dienen, want in mijn toorn heb Ik u geslagen, maar
in mijn welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd. En uw poorten zullen bestendig openstaan, dag
noch nacht zullen zij gesloten worden, opdat men tot u inbrenge het vermogen der volken, terwijl
hun koningen worden meegevoerd. Want het volk en het koninkrijk, die u niet willen dienen, zullen
te gronde gaan, en die volken zullen zeker verwoest worden.”

In het gedeelte Jesaja 45:5-6 staat: “lk ben de HERE en er is geen ander; buiten Mij is er geen God. lk
gordde u, hoewel gij Mij niet kendet, opdat men het wete waar de zon opgaat en waar zij ondergaat,
dat er buiten Mij niemand is; Ik ben de HERE, en er is geen ander.” Zo zal Kores mij kennis laten maken
met God en het Koninkrijk.

Hier volgen enkele dingen die Yahweh zegt om zijn bedoeling met Kores en zijn werken onder de men-
sen duidelijk te maken. Jesaja 45:8 zegt: “Druppelt, hemelen, van boven en laten de wolken gerech-
tigheid doen neerstromen; de aarde opene zich, opdat het heil ontluike en zij daarbij gerechtigheid
doe uitspruiten; Ik, de HERE, heb dit geschapen.” En Jesaja 45:11 zegt: “Zo zegt de HERE, de Heilige
Israéls, en zijn Formeerder: Vraagt Mij naar de toekomstige dingen, vertrouwt Mij mijn zonen en het
werk mijner handen toe.” Verderop in Jesaja 45:13, “lk ben het, die hem verwekt heb in gerechtig-
heid, en al zijn (Kores’) wegen zal Ik effen maken; hij is het, die mijn stad herbouwen zal en mijn
ballingen vrijlaten, zonder koopprijs en zonder geschenk, zegt de HERE der heerscharen.” Je-
saja 45:14 is nog krachtiger over Kores. Er staat: “Zo zegt de HERE: Het vermogen van Egypte en de
koopwaar van Ethiopié - de Sabeeérs, die mannen van statige gestalte, zullen tot u overkomen en u
toebehoren; zij zullen u volgen, in ketenen overkomen en zich voor u nederwerpen; zij zullen u sme-
ken: Alleen bij u is God, en er is geen ander, generlei God.” Het hoofdstuk eindigt met Gods uitroep:
“Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer. Want
Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden
herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren. Alleen bij de HERE,
zal men van Mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte, tot Hem zal men komen; maar beschaamd zullen
staan allen die tegen Hem in woede ontstoken zijn; in de HERE wordt het gehele nakroost van Israél
gerechtvaardigd en zal het zich beroemen” (Jes.45:22-25).

Dit hoofdstuk suggereert dat de Heer Israél zal beschermen tegen inmenging van buitenaf wanneer Hij
het volk naar de plaats van afzondering heeft gebracht. Dit zal gebeuren aan het begin van het



Koninkrijk, en terwijl zij daar zijn, zal Hij hen vertrouwd maken met hun dienst als priesters van het
Koninkrijk (Ex.19:6). Op dat moment zullen zij kwetsbaar zijn voor rebellen die nog niet uit het Konink-
rijk zijn verbannen. De toekomstige kracht van Kores zal echter niet alleen als verdediging worden
gezien, maar ook als een manier om het Joodse volk te bereiken en hen te betrekken bij de wederop-
bouw van de tempel en de stad Jeruzalem.

God gebruikte deze heerser, Kores de Grote, toen de Joden in het verleden de fundamenten van de
tempel en Jeruzalem herbouwden. In het toekomstige Koninkrijk van God zal Kores een ander doel
hebben bij de herbouw van de tempel in Jeruzalem, namelijk de onderwerping van de volken rond
Israél en de hereniging van de Israélieten om deze te herbouwen. Hij zal werkelijk een van Gods “ge-
zalfden” zijn.
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