
        
            
                
            
        

    
	MSB 337

	MORE SEED AND BREAD

	KORTE BIJBELSE BOODSCHAPPEN VAN

	THE WORD OF TRUTH MINISTRY

	 

	oprichter: Otis Q. Sellers



	 

	 

	Een gat in onze wapenrusting 

	 

	 

	door Candy Davis

	 

	 

	We leven in een oorlogsgebied, voor het geval we dat nog niet wisten. Ons Bijbels geloof, onze waarden en onze levenswijze liggen allemaal onder vuur. 

	Voordat we terugslaan, moeten we beseffen dat de mensen die ons aanvallen helemaal niet onze ware vijanden zijn. Deze menselijke tegenstanders zijn niets anders dan pionnen wier gedachten en daden worden gemanipuleerd door kwade hemelse machten (Ezech.28; Ef.6:12). Aan het hoofd van deze hiërarchie van kwaadaardigheid staat niemand minder dan de satan, de overste van de macht der lucht (Ef.2:2), de god dezer eeuw (II Cor.4:4). De satan wil niets minder dan de soevereiniteit en de aanbidding van de almachtige Here God verdringen; hij wil als de Allerhoogste zijn, de bezitter van hemel en aarde (Jes.14:13-14; Gen.14:19,22; II Thess.2:3-4). De aanvallen van de satan op ons komen niet zomaar. Hij heeft een strijdplan, een plan dat bestaat uit drie aanvalsfasen. We doen er goed aan ons vertrouwd maken met dit kwaadaardige plan (II Cor.2:11). 

	Fase 1: De boodschap aanvallen

	De eerste aanvalslinie van de satan is gericht tegen de boodschap, het Woord van God. De strijdkreet hier is: misleid! De gelovigen misleiden door ons te laten twijfelen aan Gods waarachtigheid. De satan paste deze list voor het eerst toe op de nietsvermoedende Eva, door haar ervan te overtuigen dat God haar een enorme leugen had verteld (Gen.3:1-5). Vandaag de dag zien we hoe de verdraaiing van Gods Woord in een stroomversnelling is geraakt door valse leerstellingen die overal gebaseerd zijn op menselijke tradities – leerstellingen van kerkgenootschappen, politieke correctheid, het welvaartsevangelie, new age, humanisme, enz. (Marc.7:8; Ef.4:14; Col.2:4,8). 

	Fase 2: De boodschapper aanvallen

	Als de satan er niet in slaagt de waarheid van God in het hart van een gelovige te verdraaien, gaat hij door met de volgende fase van zijn aanval: de boodschapper zelf aanvallen, en daar vallen ook aanvallen op zijn dierbaren en materiële bezittingen onder. De strijdkreet hier is: intimideer! Intimideer de gelovige zodat hij zijn geloof en godvruchtige levenswijze opgeeft uit angst voor de gevolgen die de satan teweegbrengt (Job 1:13-19; Job 2:5-8, I Thess.2:18; I Cor.4:11; II Cor. 12:7; Luc.22:31; Ef.3:13; I Petr.5:8). Dat wil niet zeggen dat we elke keer dat ziekte, problemen of tragedie toeslaan een heksenjacht moeten beginnen (deze door de zonde vervloekte wereld en haar verdorven bewoners zorgen al voor genoeg problemen); maar we kunnen het ook niet negeren. 

	Fase 3: De boodschapper in diskrediet brengen 

	Als de satan er niet in slaagt de gelovige met persoonlijke aanvallen het zwijgen op te leggen, gaat hij over tot zijn derde aanvalsstrategie om ons de mond te snoeren: de boodschapper in de ogen van anderen in diskrediet brengen. De strijdkreet luidt nu: schande! Maak de gelovige te schande en breng hem in diskrediet, zodat niemand zijn getuigenis serieus neemt. Een gelovige verleiden tot zonde (I Joh.2:16; Gen.3:6) is een manier om dit te bereiken. Wie heeft er niet gehoord van een religieuze leider die zijn bediening verloor omdat hij bezweek voor een overspelige affaire of verduistering pleegde? Een andere manier om de gelovigen in diskrediet te brengen is het lanceren van een lastercampagne tegen ons. Hier doet de duivel zijn naam eer aan: lasteraar, valse aanklager. De duivel zet zijn menselijke soldaten aan om ons in diskrediet te brengen. We worden belachelijk gemaakt, belasterd en beschimpt (Rom.3:8; I Cor.4:11-14) door de wereld, door de media en door degenen die de Bijbelse moraal hebben opgegeven. Zodra onze geloofwaardigheid is aangetast, kunnen we de hele dag door ons geloof belijden, maar niemand zal er serieus aandacht aan schenken. 

	De hele wapenrusting Gods

	Voordat we ten onder gaan als slachtoffers van de oorlog, kunnen we moed putten uit het feit dat God zijn eigen strijdkreet heeft. Houd stand! “Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels… Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden” (Ef.6:11,13).1 Nooit beveelt de Heer ons, wanneer we worden aangevallen, om aan te vallen! Wat Hij wil dat we doen is standhouden (Grieks: histēmi). Standvastig te blijven. Onze positie van geloof behouden te midden van elke valse leer, elke verleiding, elke moeilijkheid. 

	Hoe houden we stand? Door de hele wapenrusting Gods aan te doen: dat is zijn middel van bescherming voor ons is tegen de aanvallen op ons geloof, op onze persoon en op onze reputatie. 

	Omgord met de waarheid

	In de jaren zeventig bonden we elastiekjes om de wijd uitlopende pijpen van onze jeans, zodat ze niet verstrikt zouden raken in de ketting van onze fiets en we met een koprol op de stoep terecht zouden komen. De Romeinse soldaat deed iets soortgelijks. Hij trok zijn wapperende gewaad op en stopte het in zijn riem (gordel), zodat hij tijdens de strijd niet zou struikelen en vallen. Er is niet veel veranderd. In onze huidige strijd tegen het kwaad wordt ons gezegd dat we onze lendenen (de rompspieren tussen onze heupen en onderste ribben) moeten omgorden met de waarheid (Ef.6:14). Dit verwijst indirect naar de lendenen van ons verstand (I Petr.1:13). Er wordt ons opgedragen ons verstand te omgorden met de waarheid van God zelf, namelijk de Heer Jezus en zijn Woord (Joh.15:6; 17:17). We moeten het Woord van God lezen, bestuderen en overdenken; laat het rijkelijk in ons wonen (II Tim. 2:15; Col.3:16; Ps.119:15-16). We kunnen onze gordel vergelijken met het opsporen van valse bankbiljetten door de geheime dienst. Deze agenten werken eraan om zo vertrouwd te raken met het echte artikel dat ze vals geld in een oogwenk kunnen herkennen. Zo moeten ook wij zo vertrouwd zijn met de Schrift dat wanneer er wind van valse leer onze kant op waait (Ef.4:14), we verdraaiingen in een oogwenk kunnen herkennen. Hetzelfde geldt voor het herkennen van die gladde individuen die valse leerstellingen verspreiden. Verspil je tijd niet met het op je hoede zijn voor predikers die een lange rode broek dragen en een drietand bij zich hebben. De satan is verleidelijk (vraag het maar aan Eva) en dat geldt ook voor zijn handlangers – sluw, listig, op de loer liggend om de nietsvermoedende mensen te misleiden (II Cor.11:13-15; Col.2:4,18; Ef.4:14).

	Het pantser der gerechtigheid 

	Het pantser2 bedekt het middelste deel van het lichaam van de soldaat, waar zijn vitale orgaan, het hart, zich bevindt. Letsel op deze plek is meestal fataal. Het hart van de gelovige verwijst naar ons innerlijk, onze nieuwe identiteit in Christus (II Cor.5:17,21), die is gebaseerd op zijn toegerekende gerechtigheid. Ons bewustzijn van deze gerechtigheid helpt ons te beschermen en te versterken tijdens vijandelijke aanvallen van veroordeling en angst (Rom.8:1,35-39). Het herinnert ons ook aan het belang van onze dagelijkse wandel (Ef.4-6; Tit.2:12). Niets geeft de duivel meer munitie om ons in diskrediet te brengen dan ons onheilige gedrag (Ef.4:27). Hoe we leven is van belang. Onze dagelijkse wandel moet onze nieuwe identiteit in Christus weerspiegelen. 

	Geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes

	De sandalen die Romeinse soldaten droegen, waren gemaakt van stevig leer met ijzeren spijkers in de zolen voor een stabiele basis, waardoor de soldaat de harde slagen van een tegenstander kon weerstaan. Evangelisatie is wat velen vergelijken met dit onderdeel van onze wapenrusting, maar het gaat niet om het evangelie zelf, maar om de voorbereiding daarop. Mijn huis is gebouwd met een kelder, een stevig fundament. Het stevige fundament van het evangelie van vrede – de voorbereiding ervan – is te vinden in het verslag van het Oude Testament en de vier evangeliën. Het is vanuit dit verslag van Oudtestamentische waarheden en personen dat we ons fundament van geloof bouwen en versterken. De Heer greep het evangelie niet zomaar uit de lucht en stopte het in een traktaat. Hij begon het fundament ervan te leggen vanaf het allereerste begin van zijn Woord (Gen.3:21) en ging daarmee door naarmate zijn verslag zich ontvouwde. Hoe beter we het Oude Testament kennen, hoe sterker ons geloof in het evangelie is.

	Het schild des geloofs

	Pijlen, die in brand werden gestoken en afgeschoten, vormden de artillerie in Bijbelse tijden. Ter bescherming hielden soldaten reusachtige, met water doordrenkte leren schilden vast. Ook onze wapenrusting omvat een schild, waarmee we “al de brandende pijlen van de boze zullen kunnen doven” (Ef.6:16). Geloof is God op zijn Woord vertrouwen; het is geloven wat God heeft gezegd. Tot nu toe hebben we, omgord met de waarheid en de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes, een diepgaande kennis van Gods Woord. Nu moeten we daar geloof in dit Woord aan toevoegen, sterk genoeg om achter Gods waarheid te staan, ongeacht wat de wereld of religie over welk onderwerp dan ook zegt. 

	De helm des heils 

	Net zoals het logo op mijn baseballpet laat zien dat ik een fan ben van de Twins, zo droeg de helm van een Romeinse soldaat een insigne dat aantoonde dat hij een soldaat was die zijn land eervol diende. Onze helm geeft aan dat wij in de strijd van vandaag aan de kant van God staan. Het herinnert ons eraan wat een eer en voorrecht het is om de waarheid van God te verdedigen en te bevestigen. Bovendien beschermt onze helm ons in de strijd door ons te herinneren aan ons eeuwige leven door de verlossing. Met onze eeuwige toekomst in gedachten kunnen we de tijdelijke moeilijkheden en hartzeer van dit leven doorstaan (Rom.8:18; II Cor.4:17-18). 

	Het zwaard des Geestes

	Het zwaard dient zowel ter verdediging als tot aanval; we kunnen ermee toeslaan. Het zwaard is in feite het enige aanvalswapen in onze wapenrusting. Onze Heer Jezus, die alle macht van het universum tot zijn beschikking had en nog veel meer, koos ervoor om dit wapen te gebruiken – en alleen dit wapen – bij het afweren van de verleidingen van de duivel (Matt.4:3-11). Daarom moeten wij Bijbelverzen paraat hebben om aanvallen van de duivel te kunnen pareren. 

	Een gat in onze wapenrusting

	We leven in een oorlogsgebied. Alleen God kan deze wereld overwinnen en haar in zijn koninkrijk aan Zichzelf onderwerpen. Tot die tijd moeten we de goede strijd strijden (I Tim.1:18; II Tim.2:5) door de wapenrusting van God aan te doen. Onze volledige wapenrusting van God. Laat één onderdeel weg en de vijand zal zich richten op het onbeschermde gebied. Iedere inwoner van Minnesota zal beamen dat als je in de winter zonder handschoenen, muts of laarzen het huis verlaat, je het risico loopt op bevriezing of erger. Op dezelfde manier moeten wij, de gelovigen, ervoor zorgen dat er nooit een opening in onze wapenrusting van God ontstaat. 
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Aantekeningen

		[←1]
	 Voetnoten van de vertaler.      
Citaten zijn uit de Nieuwe Vertaling 1951 van het NBG.




	[←2]
	 Of: borstschild, Grieks: thōrax, borstharnas. 
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