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	Mike Tyson was de meest gevreesde bokser van zijn tijd; alleen al een blik van hem kon bijna de overwinning op zijn tegenstanders betekenen. Openbaring 20:10 is een soortgelijke ‘Kampioen-vers’ die bedoeld is om iedereen te overwinnen (en te overtuigen) die ernaar kijkt en twijfelt aan de leer van de eeuwige pijniging. “En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.”1 De satan lijkt voor eeuwig in de hel te worden gepijnigd. Is deze tekst de perfecte knock-out voor elk debat? 

	Ezechiël 28:19 treedt naar voren als een ‘Uitdager’ van deze uitleg van Openbaring 20:10. Duizenden jaren voordat Openbaring werd geschreven, voorspelde Ezechiël het einde van de satan: “Vuur deed Ik oplaaien uit uw midden - dat verteerde u! Ik maakte u tot as op de grond voor de ogen van allen die u zagen… verdwenen zijt gij - voor altijd!” (Ezech.28:19-20). Dit gedeelte verwijst ongetwijfeld naar de satan, de ‘koning van Tyrus’, die zich in ‘Eden, de tuin van God’ bevond (Ezechiël 28:14). Vuur zal de satan verteren en hem tot as op de aarde maken. Dit is een beeld van vernietiging in plaats van “eeuwige pijniging”. Zal de satan “voor altijd verdwijnen” of “in alle eeuwigheden worden gepijnigd”? Dit schijnbare conflict vraagt om de analyse van onze Kampioen om te zien of hij werkelijk onoverwinnelijk is. 

	Is de uitleg van Openbaring 20:10 wel juist? In de context staat in Openbaring 20:14, “En de dood en het dodenrijk (hadēs) werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs.” Mensen hebben Hades elders vertaald met “hel”, maar hier eindigt de “hel” in de poel des vuurs. Is Hades de “hel”? Is de poel des vuurs de “hel”? Hoe kan de “hel” in de “hel” worden geworpen? Gebrekkige Bijbelstudie en een gebrek aan definitie van sleutelwoorden hebben ertoe geleid dat deze bizarre vragen nodig zijn. De Griekse woorden hadēs, gehenna, tartaroō, samen met de poel des vuurs, zijn in het Nieuwe Testament allemaal vertaald of geïnterpreteerd als “hel”. Het onderscheid tussen deze woorden is van vitaal belang voor het onderwerp van de eeuwige pijniging (ook het Hebreeuwse ‎sheol). De eerste zwakte van de Kampioen is dat de oorspronkelijke woorden niet door de Schrift worden gedefinieerd. 

	Nadat Bijbelstudenten de verschillende termen voor de “hel” hebben leren begrijpen, kunnen ze terecht concluderen dat de gehenna, de brandende vuilnisbelt van Jeruzalem, symbolisch stond voor de poel des vuurs. Veel aanhangers van de Kampioen verzinnen fantasievolle details over de hel. Maar de waarheid moet worden gezocht in de feiten van de Schrift en niet in de verzonnen sprookjes van de overlevering. “Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel (gehenna) te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!” (Luc.12:5). Hier werpt God mensen in de gehenna “nadat Hij gedood heeft”. De straf van de gehenna (of de poel des vuurs) vindt plaats nadat men dood is! Dit lijkt op het boek Jozua: “Vervolgens sloeg Jozua hen, doodde hen en spietste hen op vijf palen, en zij bleven hangen op de palen tot de avond” (Joz.10:26). Jozua doodde hen en hing hen vervolgens op (om hun reputatie te schaden). Men zal opmerken dat het beest en de valse profeet “levend” in de poel van vuur worden geworpen (Openb.19:20). Dit is een uitzondering op de regel. Niettemin is het lot van deze wezens de dood in de poel (er wordt hier geen melding gemaakt van een ziel of geest). 

	De Bijbel geeft ook het voorbeeld van het eeuwige vuur. “Zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid… daar liggen als voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur” (Jud.1:7). Sodom en Gomorra zijn het voorbeeld van het eeuwige vuur! De locatie van Sodom is bekend en brandt vandaag de dag niet meer. Het eeuwige vuur is volgens de Bijbel niet een vuur dat voor altijd brandt! De inwoners van Sodom werden gedood en het vuur doofde. “Onze God is een verterend vuur” (Hebr.12:29), en Hij heeft de onrechtvaardigen verteerd. God heeft hen niet in leven gelaten om hen te pijnigen. 

	We moeten Gods gedachten altijd voor ogen houden, want zijn gedachten zijn hoger dan de onze. God sprak zijn mening uit over de afgodendienst van Israël aan Moloch, waarbij zij hun kinderen door het vuur lieten gaan. God maakt onomwonden duidelijk dat het door vlammen laten gaan van levende mensen niet strookt met zijn gedachten. “Zij bouwden de hoogten van de Baäl, die zich in het dal Ben-Hinnom bevinden, om hun zonen en dochters aan de Moloch te wijden, wat Ik hun niet geboden had en wat bij Mij niet opgekomen was, het bedrijven van deze gruwel om Juda te doen zondigen” (Jer.32:35, zie ook Jer.7:31; 19:5). Hoe kon het door het vuur laten gaan van mensen nooit in Gods gedachten zijn opgekomen als Hij op dat moment actief mensen aan het pijnigen was? God noemt deze weerzinwekkende praktijk een gruwel. Dat zou ons moeten laten nadenken voordat we zeggen dat God de boosdoeners eeuwig pijnigt. 

	We moeten Gods Woord laten bepalen wat de straf voor de boosdoeners zal zijn. Aangezien God geen bron van wanorde is (I Cor.14:33), moet deze straf vanaf het begin duidelijk zijn. God is eerlijk en rechtvaardig. In de hof vertelde God Adam duidelijk dat hij zou sterven als hij zijn woord niet zou gehoorzamen door van de vrucht te eten. De dood wordt gedefinieerd als een wederkeer: “totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren” (Gen.3:19). De dood is altijd de straf voor de zonde. “Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here” (Rom.6:23). Het loon is geen pijniging, maar de dood. Men zal tevergeefs in het Oude Testament zoeken naar een duidelijke leer over eeuwige pijniging. Het Oude Testament leert het vergaan van de goddelozen. “Niet alzo de goddelozen: die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit” (Ps.1:4), “want de HERE kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat” (Ps.1:6). Er zijn tientallen soortgelijke verzen te vinden. De Heer heeft het einde van de goddeloosheid beschreven, niet de voortzetting ervan. Hoe kan de hel bestaan als God alle dingen nieuw maakt in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Openb. 21:1,5)? Hoe kan er een hel zijn als er “noch rouw, noch geklaag, noch moeite meer zal zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan” (Openb.21:4)? Er zijn veel zwakheden aanwezig in onze Kampioen; waarom krijgt hij dan zo’n roem? 

	Als we ons Kampioens-vers nader bekijken, komt er een grote zwakte aan het licht in de uitdrukking “in alle eeuwigheden.” Meervoudige zelfstandige naamwoorden zijn vertaald in een bijwoordelijke bijzin: “in alle eeuwigheden.” De Griekse zin “aiōnas tōn aiōnōn” bevat twee meervoudige zelfstandige naamwoorden. Het klinkt belachelijk, maar meervoudige zelfstandige naamwoorden kunnen niet worden vertaald door een bijwoordelijke zin! Het Griekse woord aiōn betekent niet voor altijd of voor immer. Er zijn talloze teksten waarin een aiōn (of Hebreeuws: olam) eindigt. Er zou paniek of gelach ontstaan als aiōn consequent vertaald zou worden met de betekenis van voor altijd. De satan zou dan beschreven worden als de “god van deze eeuwigheid.” “Ongelovigen wier overleggingen de god dezer eeuw (Grieks: aiōn) met blindheid heeft geslagen” (II Cor.4:4). Er zijn veel moeilijke teksten met dit woord aiōn. Hiermee moet men in de studie worstelen om nauwkeurig te kunnen antwoorden op de vraag: ‘Wat betekent aiōn?’, voordat men met kennis van zaken kan spreken over de meervoudsvormen of de verschillen tussen de verschillende aiōn-zinnen in de Schrift. Onze Kampioen heeft ten onrechte de betekenis aangepast tot ‘voor eeuwig en altijd’, waarbij hij zowel de tijd als het meervoud in de oorspronkelijke taal negeert. 

	Er zijn nog meer inconsistenties met betrekking tot het Griekse woord basanizō, dat met “pijnigen” is vertaald. Ook dit woord vereist zorgvuldige aandacht. Gods gebruik van dit woord impliceert een andere vertaling. In Mattheüs 14:24 wordt het woord gebruikt in verband met golven die een boot ‘teisteren’. Het is duidelijk dat de boot door de golven op de proef werd gesteld. Basanizō verwijst ook naar de beproevingen van verschillende ziekten (Matt.4:24) en de toestand van de verlamde slaaf van de centurio (Matt.8:29).

	Een woordstudie toont aan dat dit verwijst naar een ‘test’ of ‘beproeving’ waarbij een toetssteen wordt gebruikt om te zien of goud echt of vals is. Naarmate de Romeinse rechtspraak degenereerde, verviel hun ‘proces’ tegen gevangenen tot marteling, maar de fundamentele betekenis is ‘getest’. 

	Een paar andere taalkundige inzichten uit Openbaring 20:10 doen vermoeden dat de Kampioen minder gewicht in de schaal legt. Ten eerste staat de uitdrukking “dag en nacht” in de Schrift voor ijver en toewijding: “maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht” (Ps.1:2). Ook is een ellips (een opzettelijke leemte die uit de context moet worden opgevuld) op ongepaste wijze opgevuld. “… ook… zijn” is ongepast, vreemd en misleidend. Ellipsen moeten worden aangevuld met woorden uit de directe context van het vers. “Werd geworpen” is contextueel. 

	Wat zegt dit vers hierover? Door Gods oordeel wordt de satan in de poel van vuur en zwavel geworpen. De satan wordt in dit vuur geworpen (levend?), waar ook het beest en de valse profeet in geworpen zijn (Openb.19:20). De satan wordt verbrand en verandert in as, waarna hij ophoudt te bestaan (Ezech.28). God oordeelt (zet de zaken recht) door middel van een krachtige, ijverige (dag en nacht) beproeving (geen kwelling) van deze wezens en wat zij gedurende eeuwen der eeuwen hebben gedaan. (Aangezien aiōn de gedachte van uitstroom in zich draagt, heeft deze beproeving betrekking op de uitstroom van de uitstroom, d.w.z. de resultaten van zijn uitstroom. De bewoording hier is in de toekomende tijd omdat Openbaring een futuristisch boek is dat zich afspeelt na de Dag des Heren.) Al sinds het begin der tijden heeft de satan leugens de wereld ingespoten. De meeste daarvan hebben enorme gevolgen gehad, allemaal negatief. God zal de feiten rechtzetten om elk detail van de opstand van de satan te onthullen. De mensheid zal veel wijzer worden door deze grondige toetssteen en de gevolgen leren kennen van zelfs de geringste opstand. 

	Ons ‘Kampioen-vers’ over ‘eeuwige bewuste kwelling’ springt er niet zo uit als vaak wordt beweerd. De Kampioen steunt uitsluitend op de rest van het Woord, en die studies moeten worden uitgevoerd om tot een juist begrip te komen. Uit zorgvuldige analyse bleek dat de grondbeginselen het niet toestaan dat de Kampioen zijn titel behoudt. We doen er verstandig aan geen gruwelen aan God toe te schrijven. Eenmaal verslagen, heeft Mike Tyson nooit meer de status van onoverwinnelijkheid bereikt. Openbaring 20:10 moet ook de onoverwinnelijkheid zelf onderwerpen aan de context van de Bijbel, in plaats van als een enkel vers dat wordt opgeblazen door een vooropgezette mening.
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Aantekeningen

		[←1]
	 Citaten zijn uit de Nieuwe Vertaling 1951 van het NBG.
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