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	De meeste oprechte gelovigen in de Here Jezus Christus doen hun best om God te dienen. Kerkleiders sporen hun samenkomsten aan om op de een of andere manier actief te zijn in dienstbaarheid. Er worden graag allerlei soorten activiteiten aangeboden. Hun begrip van dienstbaarheid aan God lijkt beperkt te zijn tot dit huidige leven. Er wordt geleerd dat zodra we sterven, onze dienst aan God eindigt en we naar de hemel gaan als onze ‘beloning’. Maar de Bijbel leert ons dat onze hoop niet ligt in een plaats die de hemel wordt genoemd, maar in wat de Bijbel het koninkrijk van God op aarde noemt. Onze dienst aan God in dit leven is een voorrecht en een belangrijk onderdeel van onze wandel met de Heer, maar het is slechts het begin. 

	Tijdens het koninkrijk van God op aarde zal de wereld nog steeds uit naties bestaan. Hoewel Israël niet rechtstreeks over hen zal regeren, zullen de naties (via hun regeringsleiders) naar Jeruzalem komen om de Heer te aanbidden en om leiding en waarheid te ontvangen van de leiders van Israël. “Zo zegt de HERE der heerscharen: Wederom zullen er volken komen en inwoners van vele steden, en de inwoners van de ene zullen zich begeven naar die van de andere, en zeggen: Laten wij toch heengaan om de gunst des HEREN af te smeken en om de HERE der heerscharen te zoeken; ook ik wil gaan. Ja, vele natiën en machtige volken zullen komen om de HERE der heerscharen te Jeruzalem te zoeken en de gunst des HEREN af te smeken. Zo zegt de HERE der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is” (Zach.8:20-23)1. Israël zal uiteindelijk het vat van Gods heerlijkheid op aarde worden, de belofte die hun werd gegeven onder de oorspronkelijke voorwaarden van het verbond dat God met hen sloot via Mozes op de berg Sinaï. “Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk” (Ex.19:5-6). 

	Israël is er niet in geslaagd zich aan de voorwaarden van dat verbond te houden, dus deze belofte is uitgesteld; zij zal worden vervuld in en door een nieuw verbond dat God heeft beloofd. “Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet… mijn verbond, dat zij verbroken hebben… Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn” (Jer.31:31-33). Het Nieuwe Verbond is synoniem met het openbare koninkrijk/de openbare heerschappij van God. “Zo zegt de HERE: Ik keer weder tot Sion en Ik woon binnen Jeruzalem; Jeruzalem zal de stad der trouw, en de berg van de HERE der heerscharen zal de berg der heiligheid genoemd worden” (Zach.8:3). Bedenk dat, tenzij de verwijzing duidelijk letterlijk is, ‘bergen’ een beeld zijn van overheden, zoals in deze tekst. 

	De rol van Israël in Gods toekomstige regering blijkt overduidelijk uit de Schrift, maar hoe zit het met onze rol? Hoe zullen de gelovigen van deze bedeling God dienen tijdens zijn koninkrijk? Het boek Efeze vertelt ons veel over de privileges die we tijdens het koninkrijk zullen hebben. “Gelijk Hij ons in Hem kiest voordat Hij zijn ordening vestigt, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn in zijn ogen, In liefde ons op voorhand aanwijzend voor een positie van een zoon voor Hemzelf door Jezus Christus, in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil, voor de verheerlijking van de heerlijkheid van zijn genade, die ons begunstigt in de Geliefde” (Ef.1:4-6, Resultant Version2). Dit is een prachtige belofte voor de gelovige. Hij kiest ons voor deze positie omdat we “in Hem” zijn. Het zal ons voorrecht zijn om God in deze hoedanigheid te dienen. De plaats van een zoon is (Grieks: huiothesia), een samenstelling van huios, wat de plaats van een erfgenaam aangeeft, of volledig bevoegd om te vertegenwoordigen en tithemi, wat betekent: uiteenzetten, plaatsen of aanstellen. Wij zijn aangesteld om Gods geautoriseerde vertegenwoordigers te zijn in het verheerlijken of uiteenzetten van de heerlijkheid van Gods genade. Wij zijn hier speciaal voor toegerust omdat wij ons hele leven onder Gods genade hebben geleefd. 

	Paulus geeft vervolgens meer informatie over onze toekomstige positie. “In Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd” (Ef.1:11-12). Onze voorbestemde erfenis is ons gegeven omdat wij eerst op Christus hebben vertrouwd. Nogmaals, wil dit alles op ons van toepassing zijn, moeten wij eerst “in Hem” zijn. Wij zullen tot lof van zijn heerlijkheid zijn. Maar welke eigenschap van God zal door ons verheerlijkt worden? “En Hij wekt ons tezamen op en Hij doet ons tezamen zitten te midden van de meest verhevenen in Christus Jezus, opdat Hij in de komende aionen de alles overstijgende rijkdom van zijn genade en vriendelijkheid tegenover ons in Christus Jezus moge tentoonspreiden” (Ef.2:6-7, Resultant Version). Zitten betekent een positie van autoriteit krijgen. Efeze vertelt ons dat we een verheven positie zullen hebben als vertegenwoordigers/verheerlijkers van de onmetelijke genade van God. 

	De gelovigen die vóór de bedeling van genade leefden, zullen ook óns in het koninkrijk veel te leren hebben. Een aspect van de huidige bedeling wordt duidelijk vermeld in Jesaja 26:9-10, “… want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid. Al wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert geen gerechtigheid…” In de huidige bedeling van genade zijn Gods gerichten niet op aarde. Gelovigen kunnen gerechtigheid leren door Gods woord te bestuderen en daarin te groeien, maar de genade die Hij de afgelopen tweeduizend jaar aan de wereld heeft betoond, was niet bedoeld om gerechtigheid voort te brengen in de bewoners van de wereld. 

	“Want de aarde zal vol worden van de kennis van des HEREN heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken” (Hab.2:14). “En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de HERE der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol” (Jes.6:3). “Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken” (Jes.11:9). Wat kunnen we in het licht van deze teksten over God openbaren aan deze mensen die in deze heerlijke toekomst leven? Zal niet iedereen in het koninkrijk begrijpen en geloven wat Christus voor hen heeft gedaan aan het kruis op Golgotha, de ultieme uiting van Gods genade? Het antwoord is ‘ja’. Maar waar zij geen kennis van zullen hebben, is de bedeling van genade, de huidige tijd waarin God de overvloedige rijkdom van zijn genade openbaart. God zal ons gebruiken om aan iedereen niet alleen de details van Gods genade in ons leven bekend te maken, maar meer specifiek de bedeling van genade zelf. 

	Net als de heiligen uit het Oude Testament, de heiligen uit de periode van de evangeliën en de heiligen uit de Handelingentijd, zal niemand die in het koninkrijk geboren wordt iets weten van een bedeling van genade, een manier om met de mensheid om te gaan waarbij God al zijn eigenschappen achterhoudt, behalve die van zijn genade. Nooit voor of na de bedeling van genade zal iemand onder een bestuur hebben geleefd waarin God uitsluitend in en door genade en niets anders dan genade met hen omging! Wij kennen niets anders dan een leven onder Gods genade, maar stelt u zich voor dat u uw hele leven onder de heerschappij van de Wet hebt geleefd. Stelt u zich dat u alleen de heerschappij kent waarin Gods manier van omgaan met u Gods gerechtigheid, correcties, terechtwijzingen, oordelen, beloningen en straffen omvat. Iedereen die buiten de genadetijd heeft geleefd, heeft niets anders ervaren dan die eigenschappen van God als zijn manier van omgaan met hen. Ja, wanneer Hij daarvoor koos, toonde God vaak zijn genade, maar de gebruikelijke manier om met de mensheid om te gaan was door middel van deze andere eigenschappen. Iedere gelovige in Jezus Christus sinds de grens der bedelingen van Handelingen 28:28 zal veel te delen hebben met hen die niet in deze huidige bedeling hebben geleefd. Wij zijn de gezegenden van Johannes 20:29. “Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.”

	Degenen wier geloof altijd gepaard is gegaan met wonderen, tekenen en krachten zullen leren van ons die hebben geloofd zonder te hebben gezien. 

	Om iets te parafraseren wat Otis Q. Sellers aan de Schrift heeft ontleend: “Israël zal op een dag een gezaghebbende rol spelen in Gods theocratie; gelovigen van de genadetijd zullen een gezaghebbende rol spelen in Gods theofanie.” Theocratie is een samenstelling van het Griekse theos, wat ‘God’ betekent, en kratos, wat macht of heerschappij betekent. Theofanie is een samenstelling van het Griekse theos, opnieuw met de betekenis ‘God’, en phaneroō, met de betekenis ‘manifesteren’ of ‘bekendmaken’. Deze verschillende rollen zullen volledig in harmonie zijn met alle verschillende manieren waarop God met de mensheid omgaat. Israël zal uitverkoren posities (Grieks: ekklesia) bekleden in het bestuur van Gods regering; gelovigen van de bedeling van genade zullen uitverkoren posities (Grieks: ekklesia) bekleden als degenen die de dan naspeurlijke (momenteel niet onnaspeurlijke, Ef.3:8-9) rijkdommen van Gods genade zullen openbaren die de bedeling van genade beheersten. 

	Alsof dit nog niet genoeg is, heeft God ons nog meer beloofd. Hij heeft bepaalde gelovigen meer voorrechten en een hogere positie beloofd. Tot nu toe zijn alle besproken beloften van ons omdat we “in Hem” zijn. Hoe komt deze “extra” belofte dan tot ons? “Het woord is betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven; indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen” (II Tim.2:11-12). Dit is een zeer diepzinnige passage. Wanneer wij ons identificeren met de dood, begrafenis en opstanding van Christus, zullen wij met Hem leven. Als we volharden, zullen we met Hem heersen. Wat dit precies inhoudt, wordt in de Schrift niet duidelijk gemaakt, maar we kunnen erop vertrouwen dat het delen in de heerschappij van Christus in het koninkrijk van God niets minder dan spectaculair zal zijn! “Maar zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben” (I Cor.2:9). We moeten er altijd naar streven om in dit leven te volharden in ons geloof. Geef nooit op! 

	De toekomstige positie van Israël in het koninkrijk van God wordt in de Schrift zo gedetailleerd en herhaaldelijk beschreven dat het moeilijk te begrijpen is waarom veel Bijbeluitleggers dit niet zien. Misschien weigeren sommigen het te zien. Hoewel er misschien minder gedeelten zijn die de toekomstige positie van gelovigen in onze bedeling laten zien en hoewel de details ons volledige begrip misschien te boven gaan, hebben we wel de belofte van een heerlijke positie die op ons wacht. God dienen vandaag de dag is zeker een voorrecht, maar God dienen in de opstanding zal een zeer gezegend en verheven koninkrijkprivilege zijn. 
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Aantekeningen

		[←1]
	 Voetnoten zijn van de vertaler.      
Citaten zijn uit de Nieuwe Vertaling 1951 van het NBG (NBG51).




	[←2]
	 Resultant Version is de vertaling van Otis Q. Sellers (zie Seed & Bread nrs. 58 t/m 63, https://lachairoi.org/sandb/all) 
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