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Het Bijbelse begrip van God
Otis Q. Sellers, Bijbelleraar

Vele jaren geleden zei ik in gebed tegen de Heer dat ik de Bijbel niet zou aanraken, dat ik de Bijbel niet zou
bestuderen, tenzij ik dat serieus kon doen. Ik moest serieus zijn in mijn Bijbellezen en in mijn Bijbelstudie.
Op dat moment beloofde ik en legde ik mijzelf op om de Waarheid te geloven die Hij mij zou laten zien en
om in het licht van die Waarheid te wandelen.

De brieven van Petrus zijn niet lang, maar in de laatste woorden die hij schreef, waarschuwde hij de lezers
ervoor om niet te worden meegesleept door de dwaling van de goddelozen, zodat zij niet zouden afvallen
van hun standvastigheid. Vervolgens schreef hij in Il Petrus 3:18: “maar wast op in de genade en in de
kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus.” Dit betekende niet dat een christen het eerste jaar van
zijn leven moest groeien in de kennis van onze Heer Jezus Christus, om vervolgens te zeggen: “Nu is het
voorbij; ik ben geslaagd. Er is niets meer over Hem te weten.” Het betekent ook niet dat hij na vijfentwintig
jaar geslaagd is. Maar of iemand nu vijftig, zestig of zeventig jaar gelovig is, hij moet nooit ophouden te
groeien in de kennis van zijn Here en Heiland, Jezus Christus.

In de afgelopen decennia hebben mensen wetenschappelijke ontdekkingen gedaan over de maan. Elke
keer brengen ze een nieuwe verzameling stenen mee terug en elke keer kondigen ze, al voordat ze die
onderzoeken, aan dat dit misschien het geheim van de schepping zal oplossen; maar tot nu toe is dat niet
gebeurd en heeft het ook niet veel aan onze kennis toegevoegd. Deze mensen hebben het ervaren om op
de maan te staan. Als christenen hebben u en ik het ervaren om te gaan geloven in de Heer Jezus Christus;
en als u zou vragen wat het belangrijkste is, wat het grootste is, dan is dat wat je moet geloven. Op de
maan staan levert een mens niets op wat God betreft. Het brengt hem niet dichter bij God en haalt hem
niet verder weg van God, maar de ervaring om de Heer Jezus Christus te leren kennen is een ervaring die
hen die geloven in staat stelt aanspraak te maken op elke belofte die God heeft gedaan.

Mijn leven is gewijd aan de taak om de Heer Jezus Christus groot te maken, aan de taak om alles te weten
wat er mogelijk over Hem bekend zou kunnen worden. Het verwerven van deze kennis gaat vrij traag. lk
weet dat er mensen zijn die denken dat je naar een christelijke boekwinkel kunt gaan en een boek van
S 3,95 kunt kopen met alles wat er te weten valt over de Heer Jezus Christus. Maar geen van deze boeken
lijkt verder te gaan dan het volgende boek, of iets toe te voegen aan de kennis van de Heer Jezus Christus.
Toch is dit Gods gebod aan ons, hoewel slechts weinigen er ooit enige aandacht aan zullen schenken. We
weten dat je een Methodist, een Baptist of een Presbyteriaan kunt worden zonder veel over Hem te weten
of ooit te leren. Het lijkt erop dat alles vanaf die tijd zit opgesloten in een of andere kerkdienst. Maar laten
we vaststellen dat we in dit jaar, ons ontwikkelend in de Waarheid, iets fris en iets nieuws zullen leren over
Hem; want Hij is degene die de Waarheid is, de Heer Jezus Christus. Hij heeft gezegd: “lk ben de Weg, de
Waarheid en het Leven” (Joh.14:6).! Mijn leven is aan Hem toegewijd en aan het Boek waarvan Hij zei:
“uw woord is de waarheid” (Joh.17:17). Dit is geen verplichting aan een organisatie, instelling, mens of
groep mensen. lk ben een christelijke individualist, toegewijd aan een diepere, vollere waardering, een
diepere, vollere kennis van de Mens Die Christus Jezus is.

In de afgelopen jaren is er veel over God gesproken en nog meer over Jezus. Het heeft ons bijna verbaasd
dat de naam Jezus zo prominent zou worden. Er is een godslasterlijke, immorele rockopera geschreven, het
product van het onbehandelde rioolwater van de verdorven geest van de mens. Toch is deze zeer populair

1 Tenzij anders vermeld, zijn de citaten uit de NBG-vertaling van 1951.
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geweest, waardoor bijna iedereen over Jezus praat en zijn mening over Hem geeft. In sommige tijdschriften
en publicaties zijn artikelen verschenen over Hem en over de Jezus-beweging en de mensen die zichzelf de
“Jesus freaks” en de “Jesus kooks” noemen. (Ilk noem hen niet zo, ze noemen zichzelf zo.) Aangezien ik met
sommigen van hen werk, ken ik hun reacties en ontdek ik dat hun onwetendheid schrijnend is. Waar gaan
we heen om kennis over Hem te vinden? lk zeg tegen deze jonge mensen: “Je kunt niets over Hem te weten
komen door meningen te geven en allerlei dingen over Hem te verzinnen. Je eert Hem niet door iets te
bedenken dat gewoon uit de verdorvenheid van je eigen geest is ontstaan. Als we alleen maar verhalen
over Jezus Christus verzinnen zonder basis in het Woord van God, wordt het gewoonweg gevaarlijk.” Ik ben
inderdaad blij dat ik sommige van deze jonge mensen heb kunnen helpen, want het belijden van de naam
van Jezus is slechts een begin. Als dat het einde zou zijn, had het net zo goed nooit kunnen beginnen. Maar
als ze vanaf dat punt verder zouden kunnen gaan en meer te weten zouden kunnen komen over Hem die
geopenbaard wordt in de bladzijden van Gods Boek, hoe wonderbaarlijk zou dat dan zijn! lemands mening
over de doop, de communie of het avondmaal is niet relevant. Uiteindelijk zal iemands mening over welke
kerk de beste is, of welke kerk gelijk heeft hem niet in de weg staan; maar de belangrijke vraag is: “Wat
dunkt u van de Christus?” Het is een Bijbelse vraag. “Wat dunkt u van de Christus?” is een vraag die Hij
stelde, en dat gaat over onze bestemming. Het gaat hier om de gave van het eeuwige leven; Want als God
de wereld zo liefhad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, dan is wat wij geloven aangaande de Here Jezus Christus van het
grootste belang. We moeten geloven in het verslag dat God over Zijn Zoon heeft gegeven. Dat verslag staat
niet in geloofsbelijdenissen of in boeken van mensen. Het staat in de bladzijden van Gods Boek.

Nu beginnen alle mensen met een aangeboren kennis van God. De mens wordt geboren met een aange-
boren kennis dat er boven zijn eigen wezen een Wezen is dat Allerhoogst is. Als baby zonder taal kan hij
hier nog niet over spreken. En ouders brengen deze kennis in de war als ze het kind dingen leren die niet
gebaseerd zijn op het Woord van God. Als ze tegen het kind dingen zeggen als: “Als je niet braaf bent, zal
God je straffen”, hadden ze moeten zeggen: “Als je niet braaf bent, zal ik je straffen.” Omdat we leven in de
genadetijd van God, zal God iedereen, slecht of goed, alleen maar liefde en gunst betonen die hij niet
verdient. God schrijft een verslag van Zijn goedheid. Als een kind iets verkeerds doet, verdient het straf van
zijn ouders. Het krijgt die straf niet van God. Dit heeft niets te maken met de toekomst, maar met het
heden. Dat is wat we bedoelen als we een kind vertellen dat als het niet braaf is, God het zal straffen. En
zo krijgt het kind een verkeerd beeld van God, namelijk dat van een straffende God. De Bijbel presenteert
Hem bovenal als de God van liefde.

Dit is misschien een onmogelijk voorbeeld, hoewel het idee is bedacht en beschreven in verhalen zoals die
van Edgar Rice Burroughs. Een kind wordt op éénjarige leeftijd op een onbewoond eiland achtergelaten,
zonder enige kennis van menselijke instructies of menselijke ouders, en toch groeit het op mysterieuze
wijze op tot volwassenheid. Het kind kent alleen de dieren van het bos en de vogels in de lucht en groeit
op met het besef dat er boven zijn eigen wezen een Wezen is dat oppermachtig is. Hij zou die kennis kunnen
opgeven en atheist worden, maar dan zou hij die kennis moeten opgeven, want elke atheist wordt atheist..
De mens wordt geboren met de inherente kennis van God. Dus moeten we beginnen we bij de kennis van
God. De Bijbel begint daar. Ervan uitgaande dat mensen God kennen, vertelt het ons wat God heeft gedaan.
Dit is wat we een kind moeten vertellen: “In het begin schiep God de hemel en de aarde.” De Bijbel geeft
Hem een naam die in het Engels God is en in het Hebreeuws ELOHIM. Dus geven we deze naam aan degene
die het kind al kent, en als we verder gaan dan deze kennis, moet alles wat we vanaf dat moment over God
weten, uit de bladzijden van Gods Boek komen.

“Zo zegt de HERE: De wijze roeme niet op zijn wijsheid, en de sterke roeme niet op zijn kracht, de rijke
roeme niet op zijn rijkdom, maar wie roemen wil, roeme hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent, dat
Ik de HERE ben, die goedertierenheid, recht en gerechtigheid op aarde doe; want daarin heb Ik behagen,
luidt het woord des HEREN” (Jer.9:23-24).
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Wat houdt ‘oefenen’ nu precies in? Als je gaat wandelen om te oefenen, ga je niet gewoon rustig wandelen,
maar loop je stevig door om te oefenen. Oefenen, vooral met het doel om te trainen of te verbeteren, is
de betekenis van ‘oefenen’. God zegt dat Hij goedertierenheid oefent.2 Goedertierenheid is een andere
naam voor genade. Genade is Gods liefde en gunst voor hen die dat niet verdienen. God oefent goedertie-
renheid uit en gedurende 1900 jaar heeft Hij niet anders gedaan dan goedertierenheid uitoefenen. Als
mensen gezondigd hebben, heeft Hij hen niet gestraft. God straft niet en verderft niet. Dit is niet de tijd
waarin elke zonde en overtreding zijn rechtvaardige vergelding en beloning ontvangt. Op dit moment oe-
fent God genade uit.

Er zijn in het verleden momenten geweest waarop God zowel genade als oordeel uitoefende. Bijvoorbeeld,
door de genade van God kwamen de Israélieten door de Rode Zee. Ze mopperden daar aan de kust maar
God heeft hen een gunst bewezen die ze niet hadden verdiend toen Hij een pad door de Rode Zee opende.
Het leger van de farao kwam achter hen aan en God oefende straf uit. Daar zien we zowel genade als
oordeel. Het was rechtvaardig dat het leger van de farao werd vernietigd, omdat hij Israél weer in slavernij
wilden brengen, terwijl God had gezegd: “Laat Mijn volk gaan.”

In een populaire krantencolumn schreef iemand die om advies vroeg over het verlies van zijn eens zo bloei-
ende bedrijf. Hij leek te denken dat geloof in God hem zou behoeden voor ziekte of tragedie. Hij leek met
een beschuldigende vinger naar God te wijzen omdat God hem niet had gesteund in zijn bedrijf, terwijl een
slechte zakenman verderop in de straat buitengewoon hoge winsten boekte. Omdat hij God niet begreep,
wist hij niet wat God aan het doen was. Hij wist niet dat succes in de zakenwereld voort moet komen uit
zijn eigen inspanningen en prestaties. Het is niet Gods huidige doel om zakenlieden succesvol te maken,
ook al kan de genade van God in hun voordeel werken.

Maar hoe kunnen we God leren kennen en begrijpen? Allereerst moeten we een beeld van God hebben.
Neem bijvoorbeeld het beeld dat iemand van een walvis heeft. Het zien van foto’s van een walvis geeft een
ander beeld dan het daadwerkelijk zien van een walvis. De werkelijkheid kan verbazingwekkend zijn. Een
doorsnee christen zou het idee van God kunnen opvatten als het concept van de ‘Vadertje Tijd’, de oude
man met de baard in het schilderij van Michelangelo in de Sixtijnse Kapel, ondanks dat het Woord ons
herhaaldelijk vertelt dat God geen mens is. Het doorsnee beeld van God is, dat Hij degene is die verderop
in de straat woont in een gebouw dat de kerk wordt genoemd, ook al heeft God drie keer in het Woord
gezegd dat Hij niet woont in tempels die met handen zijn gemaakt. Hoe mooi een kathedraal ook is, je kunt
niet zeggen dat het Gods huis is, dat Hij hier woont en dat je op zondagochtend in Zijn aanwezigheid komt
en wanneer je weggaat, je Zijn aanwezigheid verlaat. Dat is geen eerlijk beeld van God, want God is geen
mens. Als Hij een mens was, zou Hij op een bepaalde plaats kunnen zijn en zou je daarheen kunnen gaan
om Hem te zien. Maar God is geen mens en Hij lijkt zelfs niet op een mens.

In ons begrip komen we bij het feit van God de Zoon. Omdat Hij de Zoon van God is, zou men kunnen
denken dat God de Vader is en Jezus Christus Zijn zoon, het concept van de man en jongen. Die illustratie
kan waar en begrijpelijk zijn voor een man die een zoon heeft, maar je kunt God niet begrijpen door de
kenmerken van een mens als uitgangspunt te nemen. Als we spreken over de Zoon van God en God de
Zoon, hebben we het over het wezenlijke karakter van God, het wezenlijke bestaan van God. Als er geen
Zoon was, zou er geen God zijn. Denken dat de een aan de ander voorafging, is niet het juiste Bijbelse
begrip van God.

God is in deze kamer, en ik kan niet aan Hem ontsnappen door deze kamer te verlaten. Een mens in deze
kamer kan er niet ook buiten zijn. Een mens kan zich maar op één plaats tegelijk bevinden. Een mens kan

2 Sellers gaat hier uit van de Authorized Version waar in vers 24 staat: “... | am the LORD which exercise lovingkindness,
judgment, and righteousness, in the earth... “ letterlijk: “...Ik ben de HEER, die goedertierenheid, recht en gerechtig-
heid op aarde oefent...”. (vert.).
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niet tegelijkertijd hier en in een verre stad zijn, maar door Zijn nabijheid kan God op beide plaatsen zijn en
even effectief werken voor iemand op de ene plaats als voor iemand op een andere, verre plaats. Als mens
kan ik mezelf niet projecteren zodat ik hier en op een andere plaats tegelijkertijd kan zijn. Ik herinner me
de dood van een dierbare vriend toen de afstand te groot was om bij de begrafenis aanwezig te zijn. In
afwachting van deze gebeurtenis had mijn vriend me gevraagd een bandopname te maken. Deze mecha-
nische reproductie van mijn stem was het maximale dat ik kon sturen om mezelf te projecteren. Er kon
geen projectie zijn van mijzelf of van iemand anders zoals ik. Hoewel een mens dat niet kan, is de vraag:
“Kan uw God het wel?” Als uw God het niet kan, dan kent u niet de ware God die in de Bijbel wordt ge-
openbaard; want de God die in de Bijbel wordt geopenbaard, is iemand die zichzelf kan projecteren.

In de fotografie wordt een dia in een projector geplaatst om een beeld op een scherm te projecteren.
Vanuit de juiste hoek zijn de lichtstralen te zien, die zich door de kamer naar het scherm uitstrekken, en
die de werkelijke kleuren weerkaatsen, zodat het beeld dat daar wordt getoond een projectie van de dia
is. Uit de Bijbel blijkt geen grotere waarheid dan de waarheid dat God Zichzelf heeft geprojecteerd en een
tijdlang een kindje in Bethlehem was, terwijl Hij nog steeds alles was wat Hij altijd is geweest als de God
van het universum. In deze projectie van Zichzelf was Hij hier op aarde gecentreerd; en dat kind groeide op
tot een man, die als mens God op aarde vertegenwoordigde. Deze Ene drukte God uit en deze Ene verkon-
digde God.

Enkele jaren geleden wekte een bezoek van een vriend uit India mijn interesse in India en in een boek over
India. Hoewel het boek vooral ging over Calcutta, de stad waar hij vandaan kwam, was het uitgebreid met
alle omstandigheden die in India bestaan. Wist u dat er ongeveer 250.000.000 mensen in de Verenigde
Staten wonen? Er wonen meer dan 500.000.000 mensen in India. Dit boek vertelde over de achteruitgang
en de armoede daar, over de honger, de ziekte en de moeilijkheden voor deze mensen om in leven te
blijven. Het schetste een werkelijk verschrikkelijk beeld. Uit medeleven zou je hart uitgaan naar deze men-
sen, vooral naar de onaanraakbaren, om hen te helpen. Hun situatie is zo tragisch omdat ze vanaf het begin
van hun leven alleen bepaalde banen mogen hebben en bepaald werk mogen doen. Ze mogen bijvoorbeeld
de stal of het slachthuis schoonmaken, of de huiden verwerken, maar ze mogen het vlees in het slachthuis
niet verwerken. Een Indiase brahmaan van hoge kaste zou weigeren iets te eten waarop zelfs maar de
schaduw van een onaanraakbare is gevallen. Als in een restaurant de schaduw van een onaanraakbare op
zijn eten zou vallen, zou hij het vol walging op de grond gooien. Laten we aannemen dat ik uit groot mede-
leven of goddelijke drang deze mensen zou willen helpen. Laten we aannemen dat ik mezelf zou kunnen
projecteren en een onaanraakbare in India zou kunnen zijn om hen te helpen. Als onaanraakbare daar zou
ik ook hier in de Verenigde Staten kunnen blijven. Ik zou alles kunnen begrijpen wat zij meemaken en toch
mijn aanwezigheid, mijn identiteit en mijn positie hier behouden. Aangezien ik een mens ben, is dat na-
tuurlijk een belachelijke veronderstelling, maar zou u zeggen dat God dat niet zou kunnen? Dat zou Gods
Woord tegenspreken, want dat is precies wat God deed. Hij projecteerde Zichzelf en werd een kind in Pa-
lestina om onder dezelfde omstandigheden op te groeien en het leven van die mensen volkomen te begrij-
pen.

Als de mens Christus Jezus vertegenwoordigde Hij God, drukte Hij God uit en verkondigde Hij God. Geen
wonder dat de Here Jezus Christus kon zeggen: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” Geen won-
der dat Hij in Johannes 8:19 kon zeggen: “Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader kennen.” Hij was
door wie God zich uitstrekte, die Zijn hand uitstak naar beneden om de mensheid te helpen. Hij was onze
Heer Jezus Christus, die God is. In Matthelis 11:27 zei Hij: “Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn
Vader.” Alles was in Hem geprojecteerd, elke gedachte, elk woord en elk wonder dat Hij verrichtte. Hij zei
ook: “niemand kent de Zoon dan de Vader.” Dit kunnen we niet bevatten. Wij aanvaarden het op basis van
geloof, omdat wij erop vertrouwen dat dit het Woord van God is. Wij geloven geen onmogelijke dingen;
wij geloven het Boek als het geloof door God is voortgebracht, een geloof dat God heeft voortgebracht
zodat wij niet aan de Bijbel twijfelen. Omdat Hij zei: “Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en
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niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil
openbaren” (Matt.11:27), kunnen we zeggen dat we dit niet begrijpen of bevatten. We weten dat er 2000
jaar geleden iemand naar de aarde kwam die het beeld van God was, die de ware verklaring van God was,
zozeer zelfs dat Hem vasthouden hetzelfde was als de Vader vasthouden.

Nu volgt een ander voorbeeld. In het westen ligt de grote Amerikaanse woestijn, die de Mexicaanse naam
Mojavewoestijn draagt. Woestijn betekent eigenlijk onbewoonde plek. Omdat het woord woestijn op
droogte duidt, wordt het gezien als een droge plek. De woestijn heeft een bijzondere fascinatie die soms
bijna hypnotiserend werkt. Hoewel delen van de woestijn nu bewoond zijn, hebben veel mensen hun leven
verloren door deze fascinatie. In de Mojavewoestijn zijn er reservoirs voor regenwater en smeltwater uit
de lente, dat via een aquaduct uit de nabijgelegen bergen wordt aangevoerd. Het water dat wordt opge-
vangen, vult deze reservoirs, waarvan sommige gigantische meren zijn, totdat het nodig is voor de dorstige
bevolking van Zuid-Californié. Omdat ze zich in een min of meer onbewoonde woestijn bevinden waar
mensen langskomen, zijn sommige van deze meren omheind met het bekende harmonicahekwerk, dat
meestal tweeénhalve tot drie meter hoog is en aan de bovenkant voorzien is van drie stroken prikkeldraad
om de watervoorziening te beschermen en schoon en ontoegankelijk te houden.

Omdat het zo vaak voorkomt, is het niet moeilijk voor te stellen dat iemand die over een van de hoofdwe-
gen rijdt, gefascineerd raakt door de woestijn en deze graag van dichterbij wil bekijken. Hij wil graag van
de gebaande paden, de hoofdweg, afwijken. Hij vindt een weg, slaat deze in en rijdt enkele kilometers
verder. De weg slingert zich voort totdat hij plotseling ophoudst, alsof hij zichzelf heeft uitgeput, zoals vaak
gebeurt in de woestijn. Als hij zich realiseert dat de weg verdwenen is, probeert hij om te keren, maar alle
vier de wielen zitten vast in het zand en de achterwielen draaien door. Het is onmogelijk om eruit te komen.
Hij zegt tegen zijn vrouw: “Er zit genoeg benzine in de tank, dus je kunt de airconditioning aan laten staan
terwijl ik hulp ga halen.” De hitte in de woestijn kan ondraaglijk zijn bij 50 °C, wat in sommige woestijnge-
bieden bijna normaal is. Dus gaat hij op zoek naar hulp. Al snel eist de woestijn zijn tol en neemt zijn kracht
af. Terwijl hij lichaamsvocht verliest, kleeft zijn tong aan zijn gehemelte en sleept hij zich voort. Toch lijkt er
op de een of andere manier bijna de geur van water te zijn. Er is een theorie dat wanneer je van dorst
sterft, je water kilometers ver kunt ruiken, maar in dit geval voelt hij dat er water in de buurt is. Hij sleept
zich moeizaam voort tot hij bij het reservoir komt, maar hij kan het gewoon niet bereiken. Je kunt je voor-
stellen wat iemand in deze toestand zal doen. Hij begint rond het hek te kruipen op zoek naar een opening,
maar die is er niet. Als hij om een bocht van het hek loopt, vindt hij een plek waar het water een kuil vult
die zich onder het hek uitstrekt, omdat het reservoir vrij vol is. Het reservoir steekt een beetje uit en als hij
dat ziet, valt hij er letterlijk in. Hij dompelt zijn gezicht erin en drinkt van deze kleine uitloper van water dat
onder het hek vandaan komt. Als hij dat doet, drinkt hij de inhoud van het hele reservoir. Volgens elke
wetenschappelijke meting kun je er zeker van zijn dat hij het niveau van dat reservoir daadwerkelijk ver-
laagt door wat hij uit deze kleine uitloper haalt.

Dat nu is een waar beeld van God in Christus. Dit grote reservoir dat God is, kan niet worden bereikt. We
kunnen Hem niet bereiken, want Hij is ontoegankelijk totdat Hij Zichzelf in de Heer Jezus Christus open-
baart. Door te drinken van de Heer Jezus Christus, drinken we van de volheid van God. Door in Hem te
geloven, geloven we in God. Door Hem te verwerpen, verwerpen we God, omdat Hij Degene is die God
voor ons vertegenwoordigt. En niemand kan zeggen: “lk zal Hem omzeilen.” U zult God nooit leren kennen,
u zult God nooit bereiken, dan door de Heer Jezus Christus. Hij is Degene die geboren is om onze Verlosser
te zijn. Hij was de grote Yahweh van het Oude Testament. Yahweh was God die Zichzelf openbaarde, en Hij
werd gezien in de gedaante van een mens. Hij werd gezien door Jesaja en Mozes zag zijn rug. Toen kwam
de tijd dat God Zichzelf projecteerde en er iemand werd geboren van wie gezegd werd: “U is heden de
Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.” Yahweh uit het Oude Testament zei:
“lk, 1k ben de HERE, en buiten Mij is er geen Verlosser” (Jes.43:11). “Een rechtvaardige, verlossende God
is er buiten Mij niet.” (Jes.45:21). En opnieuw lezen we in Jes.49:26 en 60:16: “lk, de HERE, ben uw Redder,
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en uw Verlosser.” Hoe zou een Jood ooit kunnen geloven in een mens die een redder is? Je zou hem dat
niet eens vragen aangezien zijn grote God in het boek Jesaja heeft gezegd: “Een rechtvaardige, verlossende
God is er buiten Mij niet.” Hoe zou je een Jood kunnen vragen te geloven dat degene die in Bethlehem
geboren is een redder was, tenzij diegene Yahweh uit het Oude Testament is? De grote waarheid die hier
wordt gepresenteerd, is dat Yahweh van het Oude Testament door zich te vernederen de Heer Jezus Chris-
tus van het Nieuwe Testament werd en dat degene die Yahweh van het Oude Testament is, letterlijk uit ons
zicht verdwijnt. We lijken niets meer over Hem te horen, omdat dit degene is die onze Heer Jezus Christus
is.

In de filosofieén van mensen bestaat de titel ‘Het Opperwezen’. Die komt niet voor in de Bijbel, maar het
is een juiste titel. Het Opperwezen is een uitdrukking die een goede combinatie van woorden is. We spre-
ken ook over Hem als de Almachtige. Dat is een Bijbelse term, een vertaling, maar niettemin een goede
beschrijving van God. Want hoewel er machtige mensen zijn, is God de Almachtige. Er is ook de bekende
term ‘Eerste Oorzaak’, de oorzaak waarachter geen andere oorzaak schuilgaat. God wordt de Eerste Oor-
zaak genoemd. Het kosmologische argument voor het bestaan van God is dat, hoewel het ene het andere
veroorzaakt, er ergens een einde aan moet komen. Het kan niet oneindig doorgaan. Je moet bij een Eerste
Oorzaak uitkomen, dus gebruiken mensen deze term voor God.

Op ten minste drie plaatsen in het Nieuwe Testament wordt Jezus Christus het Begin genoemd. In het boek
Openbaring wordt Hij “het begin der schepping Gods” genoemd. Dit betekent niet dat Hij slechts het eerste
is dat God ooit heeft geschapen, en dus een geschapen wezen is. Hij is het Begin, de Eerste Oorzaak van de
hele schepping van God. In Colossenzen 1:18 wordt ons eenvoudigweg verteld dat Hij ‘het Begin’ is, niet
het Begin van dit of dat, maar gewoon het Begin, de Eerste Oorzaak.

Onze Heer doet een duidelijke en beknopte uitspraak, hoewel deze in de vertaling verloren is gegaan, die
te vinden is in Johannes 8:24,25. In vers 24 zou een nauwkeurige vertaling uit het Grieks zijn: “lk heb
daarom gezegd dat u in uw zonden zult sterven: want als u niet gelooft dat Ik Ben, zult u in uw zonden
sterven.” Het cursiveren van het woord “Die”, zoals in de Statenvertaling, betekent niet dat het benadrukt
moet worden. Dit betekent dat, hoewel het niet in het Grieks staat, de vertalers het woord “Die” hebben
toegevoegd. Toen Mozes Yahweh in de brandende struik zag, zei hij: “Wie zal ik zeggen dat mij gezonden
heeft?” God antwoordde: “Aldus zult gij tot de Israélieten zeggen: lk ben heeft mij tot u gezonden”
(Ex.3:14). Jezus Christus zei dat als je niet gelooft dat Ik Ben (de grote titel van Yahweh van het Oude Tes-
tament), je in je zonden zult sterven. Johannes 8:25: “Toen zeiden zij tot Hem: Wie bent U? En Jezus zeide
tot hen: Het Begin.” Het Griekse woord hier is TEN ARKHEN, wat in de Statenvertaling is weergegeven met:
“Wat lk van den beginne ulieden ook zegge”. Een correcte vertaling zou zijn: “Zij dan zeiden tot Hem: Wie
zijt Gij? En Jezus zei tot hen: Ik ben het begin, namelijk dat wat ik u ook zeg, Ik ben het begin”. Dit is de
Eerste Oorzaak.

Hem tot de tweede persoon maken, alsof er iemand belangrijker is dan de ander, zoals de eerste, tweede
en derde; Hem tot een mens maken, een supermens, de engel Michaél of de engel Gabriél; zeggen dat Hij
slechts goddelijke wijsheid was, geincarneerd in een mens, zijn misvattingen die ons geen begrip of waar-
dering van God kunnen geven. Hij is God. Als je met Christus te maken hebt, heb je met God te maken. Uw
houding ten opzichte van Hem is uw houding ten opzichte van God. Hem ontvangen is God ontvangen. In
Hem geloven is in de Vader geloven. Hij is degene die tot Schepper is verklaard.

Laten we nog eens kijken naar de prachtige boodschap van Johannes in Johannes 1:1: “In den beginne was
het Woord.” Het moet hier beginnen, toen alle dingen begonnen en het Woord daar was. Het Griekse
woord hier is L0GOS, expressie. Een woord is een expressie. Dit was de expressie van God. Zelfs een mens
is niet zonder expressie. In feite zijn die expressies zijn persoonlijkheid. God was nooit zonder expressie.
Met zijn eerste ademhaling kan een kind huilen vanaf het moment dat het geboren wordt. Dat is alle ex-
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pressie die het heeft. Naarmate het zijn woordenschat ontwikkelt, drukt het zich niet alleen uit met woor-
den, maar ook met daden en handelingen. Zonder expressies zou het kind doodgeboren of dood zijn ge-
weest. God is niet alleen niet dood; Hij is nooit dood geweest. Hij heeft altijd een Expressie gehad, namelijk
de Zoon. Het woord zoon betekent niet ‘een nakomeling’. Het betekent niet een jongen. Kun je je de zon
voorstellen zonder zijn stralen, zonder zijn lichtbundels? Het zou geen zon zijn, maar een dode bol aan de
hemel. Kun je je een fontein voorstellen zonder zijn stromen? De stromen zijn de fontein, net zoals de
lichtbundels de zon zijn in de manier waarop die tot ons komt. En God is nooit zonder Zijn zoon geweest,
degene die altijd God heeft uitgedrukt en verkondigd. “De expressie was God” (Johannes 1:1). Dit is onze
Heer Jezus Christus, degene die ons met de Vader verbindt.

Volgens Johannes 1:14 werd dit Woord vlees. De expressie van God werd vlees, een mens in deze wereld.
“Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aan-
schouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.”

“Geeft (schrijft toe aan) de HERE, gij geslachten der volken, geeft (schrijft toe aan) de HERE heerlijkheid
en sterkte. Geeft de HERE (erkent) de heerlijkheid van zijn naam.” (I Kron.16:28-29).



